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Matheus 28:18 
“En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in he-
mel en op aarde.” 
 
 
Een toekomst vol van hoop! 
 
 

Met elkaar hebben we het Paasfeest gevierd. De Heere Jezus is opgestaan. Hij is over-
winnaar! Over alles wat we op aarde zouden kunnen meemaken. Ja zelfs over de dood. 
Het is het altijd blijvende, hoopvolle woord van God, voor u en voor jou. Juist ook als 
het leven van alle dag gewoon weer doorgaat. Met alles wat dat met zich meebrengt. 
Het kan dan zomaar weer gebeuren, dat er plotseling twijfel in je hart opkomt. Vragen 
over wat je meemaakt, wat je allemaal hoort, leest en ziet. En vergeet ook je eigen hart 
niet. Waarin je met van alles en nog wat bezig kunt zijn, maar niet met Hem. Waarmee 
je niet kunt of wilt stoppen, om tot eer van Hem te leven. Je eigen ‘ikkie’ bedoel ik. 
Hoe kan dat toch? Waarom lukt het maar niet om Hem altijd lief te hebben boven al-
les? Wat voor macht is dat toch?  
 
Geliefde gemeente. Heb goede moed. Jezus komt vanuit Zijn woord naar u en jou toe 
en Hij zegt: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” Hij kent u en jou al van-
af het moment dat je nog geboren moest worden. Hij weet van strijd en van twijfel. 
Van drukte op je werk, op school of thuis. Van de mooie dagen die meegemaakt wor-
den maar ook van al je verdriet en angst. Van al die machten en al die krachten of hoe 
je het ook noemen wilt. De HEERE, Hij is zo groot. Zo alomtegenwoordig. Zo goed en 
genadevol. Hij wil maar één ding. Dat je Hem erbij roept! Vraag Hem naar de weg die 
je mag (of misschien moet) gaan. Stort voor Hem uit uw ganse hart zingt een hoopvol 
vers.  
 
Zou deze liefdevolle God, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, u en jou niet 
kunnen helpen? Heb in alles een vast vertrouwen in Hem. Als u en jullie in het volle 
leven staan, maar ook op de dag van het afscheid. Als het vrede met God is in het hart, 
maar juist ook als je daarin strijd ervaart. Ga niet alleen door het leven, die last is u te 
zwaar. Laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar! Vergeet het op geen enkel mo-
ment! Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem. Hij zal het doen! (ps 37:5) 
Dat heeft Hij zelf beloofd! Die belofte geeft een toekomst vol van hoop! 
 

Jan Verkade 
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Elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur staan de deuren van de Dorpskerk open. 

Heeft u behoefte aan rust, een gesprek of zomaar even op uw plekje zitten?  

Van harte welkom.  
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Zondag 4 mei       
Dorpskerk   9.30 uur prop. A.N. Kleijn, Nieuw-Lekkerland 

  17.00 uur ds. G.C. de Jong, Sliedrecht 
Bethelkerk   9.30 uur prof. dr. H. van der Belt, Woudenberg 

  17.00 uur prop. J.G. Blok, Randwijk 

Collecten:   1. Noodhulp Myanmar 
    2. Instandhouding  eredienst 
Deurbussen:    Evangelisatiewerk 
 
Zondag 11 mei        
Dorpskerk   9.30 uur ds. A. Langeweg, Barendrecht 
  17.00 uur ds. H. Roseboom, Kesteren 
Bethelkerk   9.30 uur ds. T.C. de Leeuw, Nieuw-Lekkerland 

  17.00 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk 
Collecten:   1. Stichting De Haven 
    2. Instandhouding  eredienst 
Deurbussen:    Evangelisatiewerk 
 
Zondag 18 mei       
Dorpskerk   9.30 uur ds. H.G. van der Ziel, Waarder 
    na de dienst koffiedrinken in Maranatha 

  17.00 uur ds. J.A. Brussaard, Barneveld 
Bethelkerk   9.30 uur ds. W. Meijer, Gameren 
    na de dienst koffiedrinken in de hal van de kerk 
  17.00 uur ds. H.J. Lam, Moordrecht 
Collecten:   1. Noodhulp Congo 
    2. Instandhouding  eredienst 
Deurbussen:    Evangelisatiewerk 
 
Zondag 25 mei       
Dorpskerk   9.30 uur ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen 

  17.00 uur ds. W.J. Westland, Katwijk aan Zee 
Bethelkerk   9.30 uur ds. N.F.L. de Leeuw, Sirjansland 

  17.00 uur ds. A. Bloemendal, Barneveld 
Collecten:   1. Project 10 27 
    2. Instandhouding  eredienst 
    3. Onderhoud Dorpskerk 
Deurbussen:    Evangelisatiewerk 
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Donderdag 29 mei, hemelvaartsdag, zingen Hemelvaartsliederen (blz. 31 en 32)      
Dorpskerk   9.20 uur ds. W.P. Emaus 
Bethelkerk   geen dienst 
Collecten:   1. Mercu Ships 
    2. Instandhouding  eredienst 
Deurbussen:    Evangelisatiewerk 

 
Dorpskerk, contactpersoon: Tineke van de Wetering (06-11141885) en Kitty Schipper 
(06-41172381) 
 
Zondag 4 mei  
’s morgens: Tineke van de Wetering 3+, Andriea Huijzer 3+, Marjolein Weeda,  
  Kitty Schipper, Lizzy de Geus, Jet van Belle, Madeleine Moree 
’s middags: Annelies Heijkoop, Hester Schouten, Daan van der Glas, Diangelo Schep 
 
Zondag 11 mei  
’s morgens: Jojanneke Romeijn 3+, Jacoline Weeda, Nelleke van Kessel,  
  Noëlle Boudesteyn, Maartje Vedder, Naomia Koolmees  
’s middags: Elize Roestenburg, Margo Blaak, Lisa Blaak 
 
Zondag 18 mei 
’s morgens: Rianne van der Linden 3+, Dineke Mol, Marije Pronk, 
  Annemarie ’t Hart, Celine Schipper 
’s middags:  Gerdiene van Dijk, Hilliene van Hofwegen, Anne-Louise van der Linden 
 
Zondag 25 mei  
’s morgens: Anne-Co Kalis 3+, Florence Schrijvershof, Gerdien Ligthart, 
  Marleen Koedoot, Brechtje Vedder, Lisa Schipper 
’s middags:   Lydia Brussaard, Carina Keijzer, Julia Koppejan, Nina Schipper     
 
Donderdag 29 mei 
’s morgens: Kitty Schipper 3+, Mathilde van Nieuwaal, Marianne de Muijnck, 
  Emily Boudesteyn, Jasmijn Boertjes, Gerlinda van der Zwaan 
 
Bethelkerk, contactpersoon: Liesbeth Dam (06-45377701) 
 
Zondag 4 mei 
’s morgens: Caroline Anker en Sifra Bos 
 
Zondag 11 mei 
’s morgens: Rianne Keizer 
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Zondag 18 mei 
’s morgens: Margriet van Everdingen en Jalize Witteveen  
 
Zondag 25 mei 
’s morgens: Anneke Noordhoek en Shanelly Schep 

Afscheid kinderen zondagsschool 
In de middagdienst van 6 april namen drie kinderen afscheid van de zondagsschool. 
Hun namen zijn:  
 Adriaantje Cornelia (Julia)  Koppejan,  Jesaja 43: 1b; 
 Charlotte Josephine (Charlotte) Steehouwer, Ps. 37: 5;  
 Jan Cornelis (Julian) van Stralen, Deuteronomium 31: 6.  
We wensen deze kinderen van harte Gods zegen toe en nodigen hen uit voor de cate-
chese, die volgt op de “voorbereidende catechese” van de zondagsschool.  
  
Openbare geloofsbelijdenis 

In de morgendienst van 2e Paasdag 21 april hebben de volgende personen 
openbare geloofsbelijdenis afgelegd:  
 Annemieke Maartje Arens, geb. 29 maart 2005, 1 Timotheüs 6:12; 
 Frans Cornelis Bakker, geb. 7 augustus 2006, 2 Korinthe 12: 9a. 
 Jannetje Jacoba Brunt, geb. 27 augustus 2002, Ps. 32: 5. 
 Dammis Adrianus Sneep, geb. 3 juli 2002, 1 Johannes 1:9; 
 Enrico Cornelis de Geus, geb. 13 juni 2002, 1 Petrus 5:8; 
 Elizabeth Debora de Geus-Jongenotter, geb. 24 sept. 2000, 1 Petrus 2:2; 
 Willem Pieter Heupers, geb. 13 februari 2002; Hebreeën 4: 14;  
 Marilyn Heupers-van Zijderveld, geb. 21 november 1999, Hebreeën 13:15;  
 Martina Adriana Lock, geb. 30 november 2002, Ps. 32: 8;  
  Julian Jan Adriaan Moree, geb. 30 augustus 2000, Johannes 6: 68-69;  
  Elizabeth Johanna van de Ree, geb. 11 december 2003, Johannes 15:8;  
  Dirk Maurice Wouter Mourits, geb. 4 mei 1993, PS. 119: 133;  
  Elizabeth Johanna Neeltje Mourits-van Alphen, geb. 14 december 1990;  
 Ps. 119: 114;  
  Johannes Jan van den Nieuwendijk, geb. 27 maart 1999, 1 Petrus 1:13;  
  Charelle Dominique van den Nieuwendijk-van Amsterdam, geb. 1 maart 2000, 
 1 Petrus 1:3; 
 Lena Adriaantje Maartje Nobel-Provily, geb. 6 december 2001, Efeze 6:11;  
  Jotam Benjamin Pronk, geb. 11 september 1998, Ps. 119: 9; 
  Theunis Willem Romeijn, geb. 8 juni 1987, Johannes 15: 4;  
  Geertje Jacoba Vedder, geb. 15 april 2006, Ps. 25:5.  
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Charelle van den Nieuwendijk mocht in deze dienst  alsnog het sacrament van de Heili-
ge Doop ontvangen. Als persoonlijke Dooptekst kreeg zij mee: Romeinen 6:4.  
 
In deze dienst werd het Woord van God verkondigd vanuit Romeinen  10: 9 en 10. 
Daarin hoorden we over: 1. De kiem van de belijdenis (het hart); 2. De kern van de 
belijdenis (“dat God Hem uit de doden heeft opgewekt”) en 3.  De kroon van de belij-
denis (“zult u zalig worden”). De HEERE zegene Zijn Woord. Laat de vrucht van deze 
bijzondere dienst zijn wat de nieuwe belijdende leden zongen: “Ik zet mijn treden in 
Uw spoor…”  (Ps.17 vers 3). In Zijn voetspoor op weg naar  de doorbraak van het Ko-
ninkrijk van God! 
 
Heilige Doop  

In verband met de bediening van de Heilige Doop op 1e Pinksterdag, 8 juni, in de mor-
gendienst is er op maandag 2 juni om 19.30 uur doopzitting in Maranatha. Ouders, die 
hun kindje ten Doop willen houden, worden voor deze Doopzitting uitgenodigd. Graag 
trouwboekje meebrengen.  
 
Zomerkring 

Vorig jaar  startten we met de zomerkring. We kwamen tot hoofdstuk zes van  
“Bloeien, snoeien en groeien” van dr. H. van den Belt.  We willen dit jaar na Pinkste-
ren deze kring weer vervolgen op de volgende data: 11 en 24 juni, 8 en 22 juli, 19 au-
gustus en 2 september. We gaan dus verder met de behandeling van dit leerzame boek. 
Jongeren en ouderen  (allerlei leeftijden) zijn hartelijk welkom op deze kring. Het is 
goed om juist in de rustige zomertijd  in geestelijk opzicht de nodige vitaminen te ver-
zamelen. Maak daarom maar wat tijd vrij voor deze geboden gelegenheid van toerus-
ting in de zomertijd. 

ds. W.P. Emaus 
Bezoekbroeders 

De Algemene Kerkenraad heeft een aantal broeders bereid gevonden om, naast domi-
nee J. van Dijk, het ouderenbezoek ter hand te nemen. Het gaat om de broeders: A.J. 
Bliek, J. Tramper en J. Nieuwburg. Daarnaast blijft u periodiek bezoek ontvangen van 
uw wijkouderling. Binnenkort zal een taakverdeling worden gemaakt hoe zij dit gaan 
organiseren. Het gaat om de ouderen die verblijven in verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Echter ook ouderen die wat extra bezoek kunnen gebruiken, willen we op deze wijze 
aandacht geven. 
 
Sluiting Winterwerk 

Het verenigingsseizoen 2024-2025 loopt ten einde en we hopen deze periode met el-
kaar af te sluiten op zondagavond 18 mei 2025. Alle jongeren en jeugd van de gemeen-
te worden opnieuw hartelijk uitgenodigd om na de middagkerkdienst met elkaar te ko-
men eten in Maranatha. Hierna wordt heel de gemeente gevraagd om met ons de afslui-
ting mee te maken met de bespreking die om 19.45 uur begint. De avond duurt tot rond 
21.00 uur. Graag tot de 18de mei. 
Jullie jeugdouderlingen 
Ad en Jan 
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Rond 4 en 5 mei  

Er staan weer bijzondere gedenkdagen te wachten: 4 en 5 mei. Al 80 jaar (!) is er geen 
oorlog in Nederland geweest. Tegelijkertijd beseffen we dat de vrede in Europa wordt 
bedreigd. We denken aan de spanningen in de wereldpolitiek. Komt er nog een wapen-
stilstand/vrede  tussen Rusland en Oekraïne of zal de situatie daar verder gaan escale-
ren met gevolgen voor andere staten, die grenzen aan Rusland?  Wij mogen nog steeds 
in een betrekkelijk rustig land leven. Hoe lang nog?  
Vele jonge militairen hebben tijdens WO II  hun jonge levens gegeven om ons te kun-
nen bevrijden van het Duitse Naziregime. “De tirannie verdrijven, die mij mijn hart 
doorwondt” (Wilhelmus). Het is  nodig en nuttig om rondom 4 en 5 mei stil te staan bij 
de duur verworven vrijheid. Immers, een volk dat zijn geschiedenis vergeet, is ge-
doemd die over te doen… 
Het is bovenal nodig om op elke Koningsdag (de dag des Heeren!) stil te staan bij Hem, 
Die Zijn leven opofferde voor Zijn bruidskerk. “Als ik in gedachten sta bij het kruis 
van Golgotha…”. Zo gedenkt de Kerk van Christus op elke Paaszondag Hem, Die voor 
haar vrijheid viel. En vooral …Die opstond uit de dood! 
 
Van zondag  

Inmiddels liggen de Paasdagen weer achter ons.  In de Paaspreek van 1e Paasdag volg-
den we in gedachten Petrus en Johannes naar de graftuin. We dachten n.a.v.  
Johannes 20 vers 8 en 9 na over: 1. Paasfeit (de lijkwade en de zweetdoek lagen uit 
elkaar geschoven), 2. Paasfeest (het geloof in de opstanding breekt door bij Johannes) 
en 3. Paasfundament (de Schrift). Wanneer de Heere Jezus niet opgestaan was, dan zou 
het op de Goede Vrijdag verworven heil niet uitgedeeld kunnen worden. Opgewekt tot 
onze rechtvaardiging! “Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opge-
wekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit” (Romeinen 
8:34).  
 
Tot zondag 

Vanwege het begonnen studieverlof hopen de komende zondagen  gastvoorgangers  in 
uw midden voor te gaan. Op de bijzondere dag van Hemelvaart 29 mei hoop ik zelf 
voor te gaan, alsook weer op het Pinksterfeest tien dagen daarna. Wees getrouw in het 
opgaan naar Gods huis. Paulus schrijft in Romeinen 10: “Zo is dan het geloof uit het 
gehoor en het gehoor door het Woord van God” (vers 17). Onder de prediking van het 
Woord van God wordt door de Heilige Geest het geloof gewerkt en versterkt! Laten we 
daarom biddend naar de werkplaats van de Heilige Geest komen om daar te drinken uit 
de Bron van de genade, die overvloeit van levend water! Laten we bidden om dorst 
naar dít water, dat alleen onze dorst werkelijk lessen kan.  
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Groet 

Voor u en jullie allen een hartelijke groet vanuit de pastorie,  
W.P. Emaus, v.d.m.  
 
Ter verantwoording  
 
Ds. van Dijk ontving tijdens bezoek € 50,- voor de kerk. Met dank vermeld.  
 

VAN DE WIJKKERKENRAAD 
 
Beroepingswerk 
Helaas heeft dominee E. van den Noort bedankt voor het beroep naar onze gemeente. 
Het was voor hem geen gemakkelijke beslissing. Er was sprake van geestelijke verbon-
denheid en in de korte tijd die we samen meegemaakt hebben, heeft hij warme geeste-
lijke betrokkenheid vanuit de gemeente ervaren. ‘Maar hoe dan ook’, gaf hij aan: ‘Onze 
tijden – zowel voor u als gemeente alsook voor ons als gezin – zijn in Gods hand: ‘God 
is getrouw, Zijn plannen falen niet, Hij kiest de Zijnen uit en roept die allen; Die het 
heden kent, de toekomst overziet, laat van Zijn woorden er geen ter aarde vallen; en ‘t 
werk der eeuwen dat Zijn Geest omspant, volvoert Zijn hand.’ 
Op het moment van het schrijven van dit stukje is in de wijkkerkenraad besloten tot het 
horen van een nieuwe predikant. Eén dezer dagen zal dat plaatshebben, waarna we deze 
dienst als Algemene Kerkenraad zullen beluisteren en zullen besluiten tot het uitbren-
gen van het beroep. Zoals het er nu naar uitziet, zal dit medio mei plaatsvinden. Wij 
houden u op de hoogte voor wat betreft de voortgang van het beroepingswerk en vra-
gen u om ons hierin te omringen met uw gebeden.  
 
Vergaderingen 

Naast de extra vergaderingen, vanwege het beroepingswerk, hebben we ook elke twee 
maanden een reguliere vergadering als wijkkerkenraad. Deze vergaderingen openen we 
altijd met zingen, gebed, schriftlezing en onderlinge bezinning plus bemoediging. Het 
gaat niet om ons, maar om Zijn gemeente. Daarnaast wordt informatie gedeeld van en 
voor het moderamen van de wijk, jeugd- en evangelisatie(ouderlingen), diaconie en 
kerkrentmeesters plus Algemene Kerkenraad. 
De vertegenwoordiging naar laatstgenoemde bestaat voor 2025 uit de ouderlingen C. 
Luijendijk, M.P. Pronk en J. Klaasse, ouderling-kerkrentmeester C. Voordijk plus dia-
ken H.J. Weerheim. Ook is het moderamen voor 2025 vastgesteld en zijn de broeders 
C. Luijendijk (voorzitter), J.A. Weeda (assessor) en A. in ’t Veld (scriba) bereid om dit 
voort te zetten. 
Later dit jaar zijn de tweejaarlijkse ambtsdragerverkiezingen en die worden de komen-
de periode voorbereid qua procedure en tijdspad. We bevelen dit ook aan in de voorbe-
de. 
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Pastoraat 
Als er zaken zijn om te delen qua voorbede, kerkblad en pastoraal contact voor onze 
wijk verzoeken wij u om dit te delen met de scriba van de wijkkerkenraad, ouderling A. 
in ’t Veld via kerkenraadoost@hervormdoudbeijerland.nl of 06-29157441. Dit geldt in 
ieder geval voor de wijk van ouderling P. Schep. 
Er zijn veel zorgen in en aandacht nodig voor de gemeente en wij weten niet alles. Ook 
maken wij fouten. We vragen daarvoor uw begrip en medewerking. Bedankt. 
 
TER VERANTWOORDING 
 
In de achterliggende periode ontvingen we via dominee Van Dijk twee keer € 20 voor 
de kerk. Hartelijk dank hiervoor. 

C. Luijendijk 
Voorzitter wijkkerkenraad Oost 
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Het diaconale overzicht van de maand maart  
 

Ontvangen collectegeld 
Ondersteuningen        € 1.393,45 
Jeugddiaconaat – ondersteuning Servië     € 1.472,57 
Ouderen- en ziekenzorg       € 1.287,35 
Stichting Priscilla        € 1.292,53 
Avondmaalsbekers – Stichting de Ondergrondse Kerk    € 2.728,60 
Ontvangen algemene giften       €    531,00 
          € 8.705,50 
 
Wij danken u, na de HEERE, hartelijk voor uw liefdegaven. 
 
Diaconiecollecte van zondag 4 mei 2025           
Bestemming: Noodhulp Myanmar 
Aardbeving Myanmar 
 
Een ramp met dramatische gevolgen 

De behoefte aan onderdak, schoon drinkwater en financiële steun is enorm. De omvang 
van de ramp is groot, en de onzekerheid onder de bevolking blijft groeien. Mensen we-
ten niet of ze veilig terug kunnen naar hun huizen en hoe ze de komende dagen moeten 
overleven. 
De aardbeving komt bovenop het leed waar veel Myanmarezen al mee te maken had-
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den. Veel geweld en een grote economische crisis zorgen ervoor dat mensen in Myan-
mar bijna niets hebben om te overleven. Voor de aardbeving hadden al 18 miljoen 
mensen in het land humanitaire hulp nodig. 
ZOA is al aanwezig in Myanmar en start met het verlenen van noodhulp. Met uw steun 
kunnen we slachtoffers van de aardbeving troost bieden, een maaltijd en een veilige 
plek. Helpt u mee met een gift? Zondag 4 mei is de eerste collecte voor de Noodhulp in 
Myanmar. 
 
Welke hulp biedt ZOA?  

1. Tijdelijke onderkomens: We zorgen voor tenten, 
 muggennetten en andere materialen, zodat mensen 
 een veilige plek hebben om te slapen. 
2. Financiële steun: Door cashhulp kunnen gezinnen 
 zelf kiezen wat ze het hardst nodig hebben. Dit helpt 
 hen om hun prioriteiten te bepalen en sneller te her
 stellen. 
3. Huisreparaties: Voor mensen van wie de huizen nog te redden zijn, bieden we 

materialen en technische hulp. Hoe sneller we dit kunnen doen, hoe minder 
mensen op straat hoeven te overleven. 

 
Diaconiecollecte van zondag 11 mei 2025 

Bestemming: Stichting de Haven  
 
De Haven biedt veldwerk, maatschap-
pelijk werk en een uitstapprogramma 
op maat aan mensen in de seksindu-
strie. De uitgebreide begeleiding door 
sociaal werkers in Den Haag en Rotter-
dam bestaat uit hulp bij:  
Financiën, huisvesting inclusief eventu-
eel remigratie naar thuisland, juridische 
zaken en veiligheid, kinderen, lichame-
lijke gezondheid inclusief seksuele gezondheid,  
psychische gezondheid, sociaal functioneren, zelfredzaamheid , zingeving, werk en 
dagbesteding 
 
Ook het inloopspreekuur van De Haven kan onderdeel zijn van prostitutie maatschap-
pelijk werk. Het uitstapprogramma is voor elke vrouw een programma op maat en kan 
bestaan uit (een combinatie van) de volgende diensten:  
Veldwerk, prostitutie maatschappelijk werk (zie hierboven), jobcoaching: het begelei-
den naar opleiding en baan buiten de sector, onder andere door Sterk naar Werk en 
empowerment evenementen, De Haven taalles (mondeling en schriftelijk) en De Haven 
Taalacademie, uitgebreide nazorg na uitstappen met o.a. peer-coachings 
 
Voor een groot deel is De Haven afhankelijk van financiële steun van donateurs, ker-
ken, ondernemers en stichtingen. Breng licht in de levens van mensen die we treffen in 
de seksindustrie.  Meer info over Stichting de Haven: https://www.dehaven.nl 
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Diaconiecollecte van zondag 18 mei 2025 

Bestemming: Noodhulp Congo 
 
Het geweld in Oost-Congo is de afgelopen da-
gen geëscaleerd. Gewapende milities hebben 
hun opmars gemaakt tot in Goma. Vluchtelin-
genkampen rondom de stad zijn niet meer veilig 
en mensen zijn gevlucht. Miljoenen mensen in 

de regio zijn ontheemd en de huidige ontwik-
keling zorgt opnieuw voor honderdduizenden vluchtelingen. De situatie is kritiek: er 
is nauwelijks meer voedsel, water of een veilige plek om te schuilen. 
Samen met het Christelijk Noodhulpcluster komt Dorcas daarom in actie. We hebben 
uw hulp dringend nodig om mensen die zijn gevlucht te bereiken met noodhulp en be-
scherming. Dit doen we door te zorgen voor voedsel, water, noodmaterialen om ten-

ten mee te bouwen, veilige plekken om te schuilen en traumahulp voor de meest 
kwetsbaren. 

Met uw steun kan het Christelijk Noodhulpcluster in actie komen om de vluchtelingen 
te helpen. Zondag 18 mei is de eerste collecte voor Noodhulp Congo via stichting Dor-
cas. Doe mee en geef nu voor noodhulp! 
 
Diaconiecollecte van zondag 25 mei 2025 
Bestemming: Project 10-27 

 
Project: Terugkerende vluchtelingen Kajo-Keji 

Waarom is dit project nodig? Jarenlang woonden veel Zuid-
Soedanezen in vluchtelingenkampen in Oeganda. Gevlucht 
voor het geweld in hun eigen land en volledig afhankelijk 
van hulp. Nu het weer veiliger is in hun eigen land, willen 
we hen graag helpen om terug te keren. Maar zonder voedsel 
en een stabiel inkomen is dat nauwelijks mogelijk. Het is 
cruciaal dat teruggekeerde gezinnen hun eigen voedsel kun-
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nen verbouwen. Daarnaast is goed onderwijs voor hun kinderen een belangrijke voor-
waarde om opnieuw een toekomst op te bouwen. 
 
Meer info over dit diaconale programma van de GZB: https://www.gzb.nl/projecten/
zuid-soedan-terugkerende-vluchtelingen-kajo-keji 
 
Diaconiecollecte van donderdag 29 mei 2025 (Hemelvaartsdag) 
Bestemming: Mercy Ships 
 
Medische zorg voor ieder mens 

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de 
armste landen van de wereld 
helpen door medische zorg te 
bieden. Gods liefde op een 
praktische manier aan de aller-
armsten laten zien. Door de 
jaren heen heeft Mercy Ships 
met een handvol schepen meer 
dan twee miljoen mensen in 
ontwikkelingslanden geholpen 
met medische operaties en 
ontwikkelingsprojecten. En 
elke dag, met elke operatie, 
elke patiënt, brengen we die 
droom in vervulling. 
Op dit moment hebben we twee ziekenhuisschepen in de vaart – de Africa Mercy en 
de Global Mercy, het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld. Beide sche-
pen zijn speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. 
Medische programma’s 
De medische operaties van Mercy Ships pakken de meest voorkomende aandoeningen 
in Afrika aan. Hierdoor is de hulpverlening speciaal ingericht voor de nood in Afrika. 
Zo helpen we kinderen en volwassenen die te kampen hebben met aandoeningen als 
gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen (bij kinderen). In 
een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven. 
 

Training en voorlichting 
Door trainingen en medisch onder-
wijs dragen we bij aan de verbetering 
van de gezondheidszorg in een land. 
Door het trainen van onder andere 
medische professionals zoals ver-
pleegkundigen, chirurgen en anesthe-
sisten, kunnen zij weer anderen trai-
nen. Zo kan de gezondheidszorg in 
een land blijven verbeteren nadat de 
schepen vertrokken zijn. 
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Zomer Inloop Ochtenden 
 
Ook deze zomer hopen we weer op gezellige koffieochtenden! 
In de zomerweken vanaf dinsdag 22 juli tot eind augustus, als familie of bekenden mo-
gelijk met vakantie zijn, is het gezellig om elkaar te  ontmoeten 
bij een kopje koffie/thee!  
Meestal op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur in  
Maranatha. Meer informatie over de precieze data in het vol-
gende kerkblad.  
 
Gastvrouwen/gastheren gevraagd 
Dit stukje gemeentewerk wordt gewaardeerd door de bezoe-
kers! Heb je voorgaande jaren meegeholpen? Dan krijg je binnenkort een persoonlijke 
mail of we je weer in het rooster kunnen zetten. Maar ook nieuwe helpers zijn van harte 
welkom! Niet in de gelegenheid om koffie te schenken, maar wel iets lekkers bij de 
koffie bakken? Dat slaan we zeker niet af. 
Reactie naar 
Margo Kleinjan: 06-23764287/ mhkleinjan@planet.nl 
Janny den Dekker: 06-39467897 / jannydendekker@solcon.nl 
 

 

D e  d i a c o n i e  n o d i g t  o u d e r e n ,   

a l l e e n s t a a n d  e n  g e h u w d ,  u i t  v o o r  
 

SAMEN AAN TAFEL 

L U N C H  

 

D O N D E R D A G  2 2  M E I  V A N  1 2 : 0 0 - 1 3 : 3 0   
Z A A L  1  M A R A N A T H A  

 
U  K U N T  Z I C H  A A N M E L D E N  V I A  0 1 8 6 - 6 1 2 1 3 9   

E R  I S  M O G E L I J K H E I D  V O O R  V E R V O E R ,  G R A A G  A A N G E V E N  B I J  
U W  A A N M E L D I N G .  

E R  Z I J N  A A N  D E Z E  L U N C H  G E E N  K O S T E N  V E R B O N D E N  
W I L T  U  T O C H  E E N  B I J D R A G E  G E V E N  D A N  I S  E R  B I J  D E   

U I T G A N G   E E N  C O L L E C T E  T . B . V .  O U D E R E N  E N  Z I E K E N Z O R G  

 



16 

 



17 

Ontvangen giften voor de Hospice  
Via mevr. Verzendaal   €   10,- 
        mevr. Roos    €   10,- 
        mevr. de Reus                  €   15,- 
        mevr. Kleinjan                  €   10,- 
        mevr. Djuricek                  €   20,- 
 
Namens het bestuur van de HVD hartelijk dank.  

 
Solidariteitskas 2025 

‘Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, en in woord, en in kennis, en met 
alle inzet, en in uw liefde, en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave 
overvloedig.’ (2 Korinthe 8:7)  
Geacht gemeentelid, 
Als gemeente hebben wij de opdracht om missionair naar buiten te treden. De mensen 
om ons heen het evangelie verkondingen van Jezus Christus. Om dit te mogen doen, 
zullen wij zelf ook gevoed moeten worden. We zijn dan ook dankbaar dat we daar als 
gemeente alle mogelijkheden voor ontvangen tijdens de zondagse erediensten en op 
andere momenten dat het Woord opengaat in de gemeente.  
Veel gemeenten in Nederland ontbreekt het aan financiële middelen of aan menskracht 
om dit te mogen doen. Daar ligt voor ons een grote verantwoordelijkheid. Die gemeen-
ten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk in Neder-
land. Zo mogen we door onze gift aan de solidariteitskas door heel Nederland het 
Evangelie laten klinken. Vaak in gebieden waar mensen de kerk de rug toe hebben ge-
keerd of nauwelijks van het evangelie gehoord hebben.  
Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij.  
In de komende weken ontvangen belijdende leden een brief.  
Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10,00. Hiervan wordt een vast bedrag van 
€ 5,00 per belijdend lid afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is 
bestemd voor onze eigen gemeente en we zullen dit besteden aan missionaire doelein-
den. Wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage! 

Namens het College van Kerkrentmeesters 
Kees Voordijk (voorzitter) 
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Afscheid kerkrentmeester 
Kees Luyendijk 

Op 7 april jongstleden hebben wij tijdens 
de vergadering van het college van kerk-
rentmeesters afscheid genomen van kerk-
rentmeester Kees Luyendijk. Kees heeft 
besloten, om persoonlijke redenen, zijn 
functie als kerkrentmeester neer te leggen. 
Het college respecteert uiteraard zijn be-
slissing. Gedurende zijn 7,5 jaar lange 
inzet heeft Kees zich met veel toewijding 
voor onze gemeente ingezet. Namens het 
college was hij de contactpersoon voor de 
organisten en tevens lid van de werkgroep 
bouwkundige zaken. 
Wij willen Kees via deze weg nogmaals 
hartelijk danken voor zijn waardevolle 
bijdrage en wensen hem Gods zegen toe 
in de toekomst. 
Met vriendelijke groet, 
het college van kerkrentmeesters 
 
 
Nalaten aan de kerk en/of diaconie 

De Colleges van kerkrentmeesters en diakenen willen u er op attent maken dat het mo-
gelijk is de kerk en/of diaconie op te nemen in uw testament. 
Als Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland hebben wij de afgelopen jaren verschil-
lende erfenissen en legaten ontvangen. Dat mag ons tot dankbaarheid stemmen.  
Het is vaak moeilijk om zaken te regelen voor uw overlijden. Zeker als u nog jong en/
of vitaal bent, denkt u daar niet aan. De Bijbel leert ons dat we niet allemaal 70, 80 of 
90 jaar worden. We hebben genoeg voorbeelden in onze gemeente om dit te beseffen.  
Wanneer u aan uw erfenis denkt, zal uw persoonlijke omstandigheid hier een rol in 
spelen. Bent u alleenstaand of getrouwd? Heeft u wel of geen kinderen? In iedere situa-
tie is het verstandig om een testament op te stellen. Wanneer u alleenstaand bent, moet 
u zelf een beslissing over  uw erfenis nemen. Als u gehuwd bent en wel of geen kin-
deren heeft, zal uw echtgeno(o)t(te) uw eerste erfgenaam zijn. Dat is ook uw eerste 
verantwoording. Maar als de langstlevende overlijdt, dan zal u toch in een testament 
moeten beschrijven waar uw erfenis heen gaat. Vaak zijn dat uw kinderen als u deze 
heeft. Zeker als u een huis of meerdere onroerende goederen, waardevolle roerende 
goederen/sieraden of aandelen/effecten bezit, is het goed om de verdeling in uw erfenis 
te beschrijven.  
‘Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen?’ Die vraag stelt de apostel Paulus aan de chris-
telijke gemeente in 1 Korinthe 4:7. Een christen mag weten Wie de Gever is van alle 
dingen. Zou het niet mooi zijn om in dat besef ook na te denken over de vraag: aan wie 
(of: aan Wie) je dingen nalaat? Deze overweging zou u ertoe kunnen brengen om de 
kerkelijke gemeente in uw testament op te nemen.  
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Er zijn twee manieren om iets na te laten aan de kerk en/of diaconie: 
1. De kerk en/of diaconie is/zijn erfgenaam/erfgenamen 
 Als (mede) erfgenaam heeft de kerk alleen of samen met andere erfgenamen 
 recht op de hele nalatenschap. De kerk en eventuele mede-erfgenamen erven 
 dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal de kerk een 
 nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden 
 is de kerk niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de 
 nalatenschap. 
2. De kerk en/of diaconie krijgt/krijgen een legaat 
 Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een ‘goed’ (bijvoorbeeld een huis, 
 kavel grond of bedrijfspand), een effectenportefeuille of een waardevol voor
 werp zoals een schilderij.  
 Ook een legaat moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is de kerk 
 benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaar
 ding niet nodig.  
 
Als u van plan bent om geld en/of bezit na te laten aan de kerk en/of diaconie, dan is 
het verstandig om in uw testament een executeur te benoemen. Dit kan een notaris 
zijn, maar ook een ander door de testamentmaker daartoe aangewezen persoon.  De 
executeur is degene die namens de erfgenamen de nalatenschap beheert, schulden 
betaalt en de belastingaangifte indient. Verkoop van goederen is alleen mogelijk met 
medewerking van erfgenamen of als verkoop nodig is om schulden te betalen (tenzij 
het testament een andere regeling geeft). Bij een beneficiaire aanvaarding moet de nala-
tenschap wettelijk vereffend worden. Een executeur (en alleen de executeur) kan ver-
klaren dat de nalatenschap ruim positief is om schulden te voldoen. Door deze verkla-
ring hoeft de nalatenschap niet wettelijk vereffend te worden wat veel extra werkzaam-
heden met zich mee zou brengen.  
 
De kerk/diaconie heeft een ANBI status en hoeft geen erfbelasting (voorheen: succes-
sierecht) te betalen over een erfdeel of legaat.  
Heeft u hier vragen over of wilt u een vertrouwelijk gesprek? U kunt mailen naar kerk-
rentmeesters@hervormdoudbeijerland.nl of diaconie@hervormdoudbeijerland.nl  
De voorzitter van het desbetreffende college zal dan contact met u opnemen.  
U kunt uiteraard ook altijd contact opnemen met uw wijkouderling!  
 
De Colleges van Kerkrentmeesters en diakenen  
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Verantwoording 

 
Ontvangen collectegeld (digitaal/per bank/contant):  
Instandhouding eredienst/Kerkbeheer      €   1.100,90  
Biddag          €      220,00 
Onderhoud gebouwen/Dorpskerk       €      159,00 
  
 
Collecten 
30-03-2025 instandhouding eredienst      €   1.147,72 
30-03-2025 onderhoud Dorpskerk      €   1.066,06 
06-04-2025 instandhouding eredienst      €   1.218,31 
13-04-2025 instandhouding eredienst      €   1.306,71 
18, 20 en  
21-04-2025 instandhouding eredienst      €   2.977,18 
Deurbussen maart/onderhoud gebouwen      €   3.234,90 
           € 12.430,78 
Gift 
Kerk          €        40,00 
          € 12.470,78 
 
Overige ontvangen giften op het kerkelijk bureau: 
Via oud. J. Bakker/adoptiekinderen   € 50,00 
Via oud. B. Brussaard/Stichting: Als kanker je raakt € 20,00 
Diaconie       € 40,00 
Audiodienst € 10,00 + € 20,00    € 30,00 
    
 
Uiteraard kunt u uw bijdragen voor de collecten ook overmaken op de bankrekeningen: 
- NL74RABO 03511 05 840 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente: 
 - collecten Diaconie 
- NL81RABO 03511 27 054 t.n.v. Hervormde Gemeente: 
 collecten instandhouding eredienst 
 overige collecten/deurbussen kerkrentmeesters (graag het doel van de collecte 
 in de omschrijving vermelden) 
Fonds collectebonnen Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
Rabobank: NL49 RABO 0351 1253 02 
 

 

Kerkelijk Bureau 
 

Het kerkelijk bureau is alleen op dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur geopend 
voor de verkoop en het afhalen van collectebonnen. 

 
Van 2 tot en met 13 juni is het Kerkelijk Bureau gesloten   
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Deurbussen in de maand mei bestemd voor het Evangelisatiewerk 

Waarom is evangeliseren belangrijk? Omdat de boodschap van de Bijbel van levensbe-
lang is, zó belangrijk, dat iedereen moet horen dat er in deze donkere en verwarde we-
reld hoop is, door Jezus Christus, De opgestane Levensvorst! We moeten onze daden 
laten spreken, maar zonder woorden kunnen we niet evangeliseren. Door te luisteren, 
vragen te stellen en door een gesprek te voeren, brengen we Gods Woord over aan an-
deren. 
En als de gelegenheid zich aandient om iets uit het Woord door te geven, bedenk dan 
dat wij niemand hoeven te overtuigen. Dat kunnen we ook helemaal niet. Wij mogen 
doorgeven, het Evangelie doorvertellen. Hoe of waar je ook evangeliseert, zorg dat 
zonde, oordeel, redding en achter Jezus aangaan, centraal staat in je boodschap. 
Mooi dat dit op allerlei manieren mag gebeuren door vele gemeenteleden in onze ge-
meente die betrokken zijn bij de Kidsclub, de Emmauscursus, de Kerst- en Paas Sing-
in, de Open Dorpskerk, de Bijbelkraam op de markt, het bezoekwerk van nieuw inge-
komenen, de welkomstcommissie, de Vakantie Bijbelclub. 
Via de bijbelhuisjes, op de markt en in de Dorpskerk worden er bijbels en evangelisa-
tiemateriaal uitgedeeld  
Jullie gift besteden we aan: bijbels, flyers, allerlei evangelisatiematerialen, banners, 
Sing-ins, organisatie van toerustingsavonden etc. Een veelheid aan activiteiten, boven 
alles…bidt u met ons mee om de zegen en de hulp van de Heere om als gemeente Gods 
reddende Boodschap meer zichtbaar te maken in ons dorp. 
Mogen we rekenen op uw steun? 
 
Hartelijke groet namens de evangelisatiecommissie     
Willian Goedhart, Anneke Hollemans, Jojanneke Nederlof, Albertine Wander, Angela 
Wouterse, Peter van Dam, Cor Niels Paans, Pieter Prooij en Cees Brussaard. 
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PS Belangstelling voor evangelisatie onder reformatorische christenen neemt toe (RD  
15 april 2025) 
 
Bij u ook? We zijn steeds op zoek naar mensen met passie voor dit mooie werk in Gods 
Koninkrijk. 
meldt u aan en bel ons 06 52 64 20 96 of 06 21 22 02 40 

21+ groep 
 

Afgelopen zondagavond kwamen de jongeren van de 21+ groep samen voor een avond 
vol verdieping en ontmoeting. De inleiding ging over Mattheüs 7:1-12, waarin we wer-
den uitgedaagd om niet te oordelen, maar eerst naar ons eigen hart te kijken. Dit thema 
werd verder besproken in kleine groepen, waar we met elkaar onze inzichten en erva-
ringen deelden. Dit creëerde mooie gesprekken. Vervolgens hebben we met elkaar ge-
zongen. Met als afsluiter de welbekende borrel, waar iedereen de gelegenheid had om 
na te praten en vriendschappen te versterken.  
 
We hopen dat deze avond een zegen was voor iedereen die erbij was! & goed nieuws: 
de volgende 21+ avond is gepland op 4 mei. 
Zet het in je agenda en nodig vooral je vrienden uit. We kijken ernaar uit om je weer te 
zien! 
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Ha jongens en meiden, 
 
Het zondagsschoolseizoen is weer voorbij. Op zondag 6 april hebben we afscheid ge-
nomen van de kinderen uit groep 8. Tijdens deze dienst kregen ze een Bijbel of dag-
boek met een persoonlijke bij-
beltekst. We willen dominee 
Emaus bedanken voor het leiden 
van deze dienst.  
 
Julia Koppejan 

Wees niet bevreesd, want Ik heb 
u verlost, Ik heb u bij uw naam 
geroepen, u bent van Mij. 
(Jesaja 43:1b) 
Charlotte Steehouwer 

Wentel uw weg op de HEERE en 
vertrouw op Hem: Hij zal het 
doen. (Psalm 37:5) 
Julian van Stralen 

Wees sterk en moedig, wees niet 
bevreesd en schrik niet voor hen 
terug, want het is de HEERE uw 
God, Die met u meegaat. Hij zal 
u niet loslaten en u niet verlaten. 
(Deuteronomium 31:6) 
 
 
Voorzitter 

Johan Brussaard heeft te kennen 
gegeven zijn voorzitterschap 
neer te leggen. We willen hem 
hartelijk bedanken voor de ja-
renlange inzet als voorzitter van 
de zondagsschool. Johan blijft 
nog betrokken als leiding van de 
oudste groep. Tijdens de verga-
dering van 18 maart is Marco 
Vis gekozen als nieuwe voorzit-
ter. We zijn dankbaar dat Marco 
deze taak op zich wil nemen. 
We wensen jullie Gods zegen 
toe.    
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Afscheid 

Na 35 jaar leiding te hebben gegeven legt Corine Voordijk haar taak van het geven van 
Bijbels onderwijs aan de kinderen neer. We willen Corine nogmaals danken voor alle 
trouwe jaren! Corine blijft nog verbonden als bestuurslid aan de zondagsschool.   
 
Collectebusjes 

De opbrengst (vanaf januari) van de collectebusjes hebben het mooie bedrag van € 
373,10 opgebracht voor stichting Priscilla. Nu breekt er een periode van rust aan voor 
de kinderen en leiding van de zondagsschool. Laten we blijven omzien naar elkaar. Er 
zijn veel kinderen die de afgelopen periode te maken kregen met ziekte, zorg en ver-
driet. De Heere Jezus zegt in Mattheüs 28:20 tegen zijn discipelen en tot ons: En zie, Ik 
ben met u/jou al de dagen, tot de voleinding van de wereld.  
 
Als leiding van de zondagsschool denken we aan jullie en bidden we jullie Gods nabij-
heid toe.  
 
Hartelijke groet van alle leiding 
Annelijne, Deborah, Gerdiene, Fija, Henriëtte, Sarah, Agnes, Ruben, Tjeerd, Elize, 
Petrine, Mieke, Marco, Arjan, Johan, Corine 

 
Hey tieners 
Het einde van het seizoen van de tienerclub ‘t Visnet nadert alweer, maar uiteraard niet 
voordat we een afsluiting winterwerk hebben gedaan en ons kamp hebben gehad. Heb 
jij je trouwens al opgegeven? En ook je TC-vrienden aangespoord om ook te gaan?
Weet hoe meer er mee gaan, hoe geslaagder het kamp zal zijn. Geef je op en ga mee!! 
  
De volgende data staan nog op de planning: 
Zaterdag 3 en/of zondag 4 mei 

is er geen tienerclub i.v.m. meivakantie. 
  
Zaterdag 10 mei 
Hopen we met elkaar er op uit te gaan, naar het strand.  
Verder informatie volgt nog op de TC-app. Dus hou het in de gaten en geef je gezellig 
op zodra het kan. 
 
Zondag 18 mei  
Is er na de middagdienst in Marantha in zaal 1 eerst een gezellige gezamenlijke maal-
tijd, met aansluitend preek bespreking die om 19.45 uur zal beginnen. Dit zal dan ook 
gelijk de afsluiting zijn van het winterseizoen. Dus zorg dat jij deze laatste keer ook 
weer bij bent. Neem jij je bijbel en ook graag een pen mee?  
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Zaterdag 24 mei 
Hopen we met elkaar in een relaxte setting een ontspannen avond met elkaar te hebben. 
Een mooi kampvuur en lekkers zorgen wij voor. Maar jouw gezelligheid en goede hu-
meur, maken het echt een geslaagde avond. 
Waar het is en welke tijden. Dat zal nog volgen in de TC-app.  
 
Donderdag 29-31 mei 
Tienerclub Kamp. Het jaarlijks mooiste uitje van onze club is toch wel het kamp. Mis-
schien al veel over gehoord of zelf al meegemaakt. Wees erbij! Het is ook zeker voor 
jou en neem die andere twijfelkonten ook gewoon mee. Dit is supergezellig en dit wil 
je echt niet missen! Hoe meer er mee gaan, hoe geslaagder het kamp zal zijn. 
Kortom lekker inpakken en tot dan! Wij hebben er heel veel zin in! En jullie? Heb je 
nog vragen stel ze gerust aan ons. 
 
Dus blok bovenstaande datums in je agenda en tot dan! We zien jou toch ook 
weer? Gezellig, we zien naar je uit! Weet je hartelijk welkom!!! 
En heb je nou alvast een heel goed idee om in het nieuwe seizoen te gaan doen. Een 
leuke activiteit of juist een mooi onderwerp om te bespreken voor de zondag. Vertel het 
ons! Of denk er alvast over na. Jullie input is altijd welkom. 
 
Hartelijke groet namens alle leiding van de tienerclub ‘t Visnet.  
Andre, Yvette, Wendy, William en Joanne, Gerard, Rens, Rosalie, Adriaan en Elvira, 
Elise, Mirjam, Yesper, Anthon. 

Als een echte diesel gaat de mannenvereniging nog even door. Want we willen voor de 
vakantie de Bijbelstudies over de brief van Jakobus afmaken. Dat betekent dat we nog 
drie keer te gaan hebben. Op maandag 12 mei gaat het over Jakobus 4:13-5:6: “Het 
voorbehoud van Jakobus”, op maandag 26 mei over Jakobus 5:7-12: “Leven in het 
licht van de wederkomst” en op maandag 2 juni (let op: dus geen twee weken, maar 
één week ertussen!) de laatste over Jakobus 5:13-20: “Wat een gelovig gebed uit-
werkt”. De Bijbelstudies en bijbehorende vragen uit MANkracht in de eerste 3 num-
mers van dit jaar fungeren als leidraad.  
Niet alleen het bestuur, maar iedereen rekent op je aanwezigheid. En zonder gasten 
voelen we ons altijd een beetje eenzaam, dus wat let je! We zien je graag maandag-
avond half 8 in Maranatha.  
Tot besluit de intro van de Bijbelstudie uit MANkracht van januari 2025 die we op 12 
mei bespreken: “‘Onder het voorbehoud van Jakobus’ – woorden die je wel eens hoort 
of leest bij de aankondiging van een activiteit. Soms in de Latijnse versie: ‘Sub conditi-
one Jacobi’. Bekender en vaker gebruikt is het (eveneens Latijnse) ‘Deo volente’ – ‘als 
God het wil’ (afgekort D.V.) of ook wel: ‘Bij leven en welzijn’. Een belangrijk voorbe-
houd! Hopelijk is het meer dan een cliché.” 
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Hallo allemaal. Wij hebben de pen doorgekregen van Dieter en Lisette en willen ons 
graag aan jullie voorstellen!  
 
Wij zijn Joran (26) en Charelle (25) van den Nieuwendijk. Sinds september 2023 zijn 
wij getrouwd waarna we in de Kriekenbogerd in Nieuw-Beijerland zijn gaan wonen. 
Joran komt oorspronkelijk uit Middelharnis en Charelle uit Pijnacker. Al snel hadden 
we een fijn plekje gevonden in de Dorpskerk van Oud-Beijerland. We merkten meteen 
de vriendelijkheid en gastvrijheid in de gemeente. We vinden het daarnaast leuk om 
aanwezig te zijn bij de 21+ avonden en op deze manier leren we ook weer nieuwe men-
sen kennen. Het afgelopen half jaar hebben we samen belijdeniscatechese gevolgd. 
Onlangs hebben wij belijdenis van het geloof afgelegd en mocht Charelle ook gedoopt 
worden. In het dagelijks leven is Joran werkzaam bij de politie in de regio Zuid Hol-
land Zuid. Charelle werkt met veel plezier bij een kinderopvang aan de overkant van 
het Spui in Spijkenisse. Eind juni hopen we als alles goed mag blijven gaan ons eerste 
kindje te ontvangen. Het is een bijzondere periode waarin we Gods aanwezigheid en 
scheppende hand van dichtbij ervaren. 
 
Wij geven de pen graag door aan Efraïm en Liselotte Hardlooper.  
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Dankbetuiging 
Wij willen iedereen bedanken die met ons meeleefde tijdens het korte ziekbed en het 
overlijden van onze lieve (schoon)moeder Riet Bos-Verhoeff. Ook zijn we dankbaar 
voor de kaarten, de bezoekjes en de pastorale betrokkenheid vanuit de gemeente in de 
achterliggende 3,5 jaar dat onze moeder in Heemzicht woonde. Al was ze niet meer in 
staat om de kerkdiensten bij te wonen, op afstand en in gebed was ze nog steeds op de 
gemeente betrokken. Fijn dat zij uw meeleven heeft mogen ervaren. Ook in dat opzicht 
heeft het haar aan niets ontbroken.  
We kijken terug op de trouw van God in haar leven en mogen haar veilig weten, in de 
handen van haar Heere en Heiland. Dat stemt ons dankbaar en het moedigt ons aan om 
onze weg met God te vervolgen.  
  
Yda en Martin Benard, Jaap en Petra Bos, Liesbeth en Han Benard, Wilma Bos, Rien 
en Ineke Bos 
 
Dankbetuiging 

Beste gemeenteleden 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties, op welke manier dan ook, voor 
mijn 101e verjaardag. 
Maar bovenal gaat mijn dank uit  naar God, die mij zoveel jaar heeft gegeven. 
H. Dorst-Boender, Rembrandtplein 90. 
 
Dankbetuiging 

Eben Haëzer, tot hiertoe heeft de HEERE mij geholpen.  
Aan Hem dank ik mijn spoedig herstel! Ook dank ik allen die met mij meeleefden met 
het sturen van een kaart, tekening, bezoek, app of telefoontje. Dat er geschreven werd 
dat er voor mij gebeden werd, heeft mij geraakt en goed gedaan. 
God is mij een toevlucht en een sterkte.  
Ton Schilperoord 
 
Dankbetuiging. 

Zie Ik ben de HEERE, de God van alle vlees, zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk 
zijn? 
Door deze woorden mocht ik bemoedigd en gesterkt worden. Aan Hem dan ook alle 
dank dat Hij tot hiertoe heeft geholpen en doorgelopen. 
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk danken voor het warme meeleven tijdens mijn 
operatie en daarna. Voor de vele kaarten met bemoedigende teksten en gebeden, of 
andere vorm van belangstelling. 
Hartelijk dank daarvoor, ook namens Nico. 
Een hartelijke groet,  
Anneke Nelemans- Baars 
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Dankbetuiging 

Beste gemeenteleden 
We zeggen jullie heel hartelijk dank voor alle steun, middels gebeden, kaarten, berich-
ten en attenties, die we mochten ervaren tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en het 
revalidatiecentrum. Door uw/jullie medeleven werden de afgelopen maanden een stuk-
je dragelijker! 
Bovenal dank aan de Heere, die er voor zorgde dat ik weer thuis mocht komen. 
Het is nog steeds een zware periode maar dankbaar voor Zijn goedheid en trouw. 
Hartelijke groet, ook namens mijn man, 
Ada van der Ree - Schipper 
 
 
 
 

Liederen voor Hemelvaartsdag 
 
 

Vanaf een aardse heuveltop 
 
1. 
Vanaf een aardse heuveltop 
ontsteeg Hij ons, om hogerop 
verheerlijkt voort te leven. 
Hij raakte los van plaats en tijd 
zijn handen zegenend gespreid, 
zijn hoofd als vorst geheven. 
 

2. 
Er kwam een wolk, vol hemels licht, 
en Hij verdween uit het gezicht, 
terwijl wij bleven staren. 
Was dit dan echt de laatste keer, 

de laatste blik op onze Heer 
na drie bewogen jaren?  
 
3. 

Het leek of Hij ons achterliet 
als wezen, maar zo was het niet: 

wij bleken koningszonen. 

Goed was het dat Hij afscheid nam. 

Hij heeft zijn Geest gestuurd; Hij kwam 
voor altijd in ons wonen. 
 

Komt christenen laat ons Jezus loven 
( op de wijs van psalm 105 ritmisch) 
 

1. 
Komt Christnen! laat ons Jezus loven, 

Komt heffen wij het hart naar boven! 

Daar zit de Koning op zijn' troon, 

Daar zegeviert Gods groote Zoon; 

Daar zij ons hart, daar is de schat, 

Die al ons heil in zich bevat. 
 
2. 
Is Hij ons Hoofd, zijn wij zijn leden, 

Dan voegt het ons Hem natetreden 

Al zwerven wij in tegenheên 

En vreemdlingschap nog hier beneên 

Ons burgerregt is niet op aard, 

Hij baande 't spoor ons hemelwaart 
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De kroningsdag is aangebroken 
(melodie psalm 33) 
 

1. 
De kroningsdag is aangebroken. 

Buig allen neer en eer de Zoon. 

Hij heeft de doodsmacht neergestoken, 

de Triomfator stijgt ten troon. 

Aard’ en hemel zingen 
van de grote dingen 
die Hij deed op aard. 
Vier nu zijn victorie 
op deez’ dag van glorie, 

Hij is hulde waard! 
 
3. 
De Heiland is een loflied waardig: 
Hij schiep een nieuwe weg naar God; 

door Hem als Middelaar vervaardigd 

uit melij met ons zondaarslot. 

Jezus daalde neder, 
Jezus keerde weder 

in Zijn heerlijkheid, 

waar Hij voor de zijnen, 

tot Hij zal verschijnen, 

bidt, en plaats bereidt 

Na de Dienst 
 
 
Prijs, mijn ziel, den Hemelkoning 
 
1. 

Prijs, mijn ziel, den Hemelkoning, 

breng uw schatting aan zijn voet, 

die mij door zijn gunstbetooning 

heil, vergeving smaken doet! 
Halleluja, halleluja, 
Prijs den Koning, ‘t eeuwig goed 
 
3. 
Vaderlijk wil Hij ons schragen, 

kennend onze zwakke kracht, 

in zijn arm beschermend dragen 

uit des vijands overmacht. 

Halleluja, halleluja 
Hem, die ons verlossing bracht! 

 

 

 


