
Zo lief had God de Vader ons Jezus leven van mijn leven
Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond Jezus, leven van mijn leven,
tot heil van ons gebroken hart, Jezus, dood van mijne dood,
omdat Hij ons zo kostbaar vond. die voor mij U hebt gegeven,
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn in de bangste zielennood,
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; opdat ik niet hoop'loos sterven,
toch is het Jezus' bloed dat ons maar uw heerlijkheid zou erven,
weer dicht in zijn nabijheid bracht. duizend, duizend maal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer!
O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
Hem loochenen en smaden. voor uw bitt're bange nood,
Het was mijn zonde die Hij droeg, voor uw heilig, biddend strijden,
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'; voor uw trouw tot in de dood,
zijn laatste adem bracht mij hoop, voor de wonden, U geslagen,
zijn sterven werd mijn levenskracht. voor het kruis, door U gedragen;

duizend, duizend maal, o Heer,
Ik roem niet meer in eigen kracht, zij U daarvoor dank en eer!
in gaven, in wat wijsheid is;
Ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
zijn offer heeft mijn schuld betaald.
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Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft Na de dienst:
1 Geprezen zij de Heer', die eeuwig leeft. U zij de Glorie
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. U zij de glorie, opgestane Heer!
Die heel het aards gebeuren, vast in handen heeft. U zij de victorie, nu en immermeer.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
zal nooit verlaten wat, Zijn hand begon. heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:
Halleluja, geprezen zij het Lam, U zij de glorie, opgestane Heer!
dat de schuld der wereld, op zich nam. U zij de victorie, nu en immermeer.

2 Hij doet ons dankbaar, schouwen in het licht, Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht. Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
En voor ons oog verrijst, een heerlijk vergezicht. Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind,
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’
zal nooit verlaten wat, Zijn hand begon. U zij de glorie, opgestane Heer!
Halleluja, geprezen zij het Lam, U zij de victorie, nu en immermeer.
dat de schuld der wereld, op zich nam.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.


