Vanaf een aardse heuveltop

1. Vanaf een aardse heuveltop
ontsteeg Hij ons, om hogerop
verheerlijkt voort te leven.

Hij raakte los van plaats en tijd
zijn handen zegenend gespreid,
zijn hoofd als vorst geheven.

2. Er kwam een wolk, vol hemels licht,
en Hij verdween uit het gezicht,
terwijl wij bleven staren.

Was dit dan echt de laatste keer,

de laatste blik op onze Heer

na drie bewogen jaren?

3. Het leek of Hij ons achterliet

als wezen, maar zo was het niet:

wij bleken koningszonen.

Goed was het dat Hij afscheid nam.
Hij heeft zijn Geest gestuurd; Hij kwam
voor altijd in ons wonen.
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Komt christenen laat ons Jezus loven ( op de wijs van psalm 105 ritmisch)

1.

Komt Christnen! laat ons Jezus loven,
Komt heffen wij het hart naar boven!
Daar zit de Koning op zijn' troon,

Daar zegeviert Gods groote Zoon;
Daar zij ons hart, daar is de schat,
Die al ons heilin zich bevat.

2.

Is Hij ons Hoofd, zijn wij zijn leden,
Dan voegt het ons Hem natetreden
Al zwerven wij in tegenheén

En vreemdlingschap nog hier beneén
Ons burgerregt is niet op aard,

Hij baande 't spoor ons hemelwaart



De kroningsdag is aangebroken (melodie psalm 33)

1 De kroningsdag is aangebroken.
Buig allen neer en eer de Zoon.

Hij heeft de doodsmacht neergestoken,

de Triomfator stijgt ten troon.
Aard’ en hemel zingen

van de grote dingen

die Hij deed op aard.

Vier nu zijn victorie

op deez’ dag van glorie,

Hij is hulde waard!

3 De Heiland is een loflied waardig:
Hij schiep een nieuwe weg naar God;
door Hem als Middelaar vervaardigd
uit melij met ons zondaarslot.

Jezus daalde neder,

Jezus keerde weder

in Zijn heerlijkheid,

waar Hij voor de zijnen,

tot Hij zal verschijnen,

bidt, en plaats bereidt

Na de dienst:

Prijs, mijn ziel, den Hemelkoning,
1 Prijs, mijn ziel, den Hemelkoning,
breng uw schatting aan zijn voet,
die mij door zijn gunstbetooning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,

prijs den Koning, 't eeuwig goed.

3 Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht,

in zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja

Hem, die ons verlossing bracht!



