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Bezorging: A.Th. Schipper, Margrietstraat 4 
 tel. 0186-611556 
                          e-mail: at.schipper@hetnet.nl 
 
Redactie: J.P. van der Spek, Pieter de Hooghlaan 4 
                          tel. 0186-614623 
 
 L. Voordijk - Doolaard, Pieter de Hooghlaan 30 
 tel. 0186-614295 
 
Eindredactie:     ds. W.P. Emaus, Zinkweg 119 
                          tel. 0186– 622068 
  
   
 
 

 
Voor alle aankondigingen geldt: zo de Heere wil en wij leven 

  

Het februari-nummer komt uit op zaterdag 1 februari 2025 
Hierin kunnen de berichten geplaatst worden voor de periode tot  

zaterdag 1 maart 2025   
 

Uiterste datum voor inleveren kopij 
zaterdag 25 januari 2025 

Kopij sturen naar: kerkblad@hervormdoudbeijerland.nl 
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Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.  
          Psalm 90:12 
 
 
Mozes zegt in deze Psalm tegen de Heere: van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. 
Mozes houdt hier geen redevoering. Hij spreekt met God. Op een avond heeft hij zich 
teruggetrokken in de woestijn. Behalve omhoog, kijkt Mozes ook om zich heen. Hij 
ziet mensen om zich heen wegvallen. In de woestijn worden de graven gedolven. U 
bent de Eeuwige.  
 
Maar wij? Wij zijn sterfelijke mensen. De weg richting het beloofde land is een weg 
zonder markeringstekens. Zonder wegwijzers. Maar de weg die ze al afgelegd hebben, 
is ondertussen wel aangegeven. Kijk maar. Een lang lint van graven. De dood volgt 
hen. Leer ons zó onze dagen tellen. Dat is de bede van Mozes. Wij tellen heel wat in 
ons leven. Vandaag hebt u wellicht ingewikkelde berekeningen gemaakt. Tellen wij 
ook onze levensdagen? Dat wij ons gaan realiseren hoe broos en vergankelijk ons leven 
is. 
 
Mozes ziet een hele generatie, waarmee hij aan de voet van de berg Sinaï heeft gestaan, 
in de woestijn wegvallen door de dood. Het grijpt hem aan. Gelijk het gras is ons kort-
stondig leven. 
 
Tegenover de eeuwige God staat hier de tijdelijke en vergankelijke mens.  
In het gebed gaan wij zien dat de tegenstelling nog dieper is. ‘Wij vergaan immers door 
Uw toorn’, belijdt Mozes. De dood is de straf op de zonden! Ontkennen wij dit? Bea-
men wij dit vluchtig? Of belijden wij het voor het aangezicht van God? 
 
Lees vers 7-11 nog maar een extra keer door. Als u zo telt, als u zo met God rekent, 
krijgt u een wijs hart. Om met uw nood en dood tot God te vluchten. Tot die God Die 
zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem heeft overgegeven in de dood! 
Wij in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Dat is het enige medicijn tegen de kwaal 
van ons leven. 

wijlen ds. C. van Duijn 
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Elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur staan de deuren van de Dorpskerk open. 
Heeft u behoefte aan rust, een gesprek of zomaar even op uw plekje zitten?  
Van harte welkom! 
 
 
 
 
 
Kerkapp 

Wilt u als gemeentelid ook gebruik gaan maken van 

de kerkapp en op de hoogte blijven van de laatste 

berichten zoals het digitale kerkblad, de nieuwsbrief, 

activiteiten en overige berichten van de gemeente? 

Meld u dan aan als lid van de kerkapp! 

Wat heeft u hiervoor nodig? Als u beschikt over een 
computer, smartphone, iPAD of tablet kunt u zich 
aanmelden als lid van de kerkapp. Kijk op de website 

van onze gemeente www.hervormdoudbeijerland.nl/
kerkapp voor meer informatie. 

 

http://www.hervormdoudbeijerland.nl/kerkapp
http://www.hervormdoudbeijerland.nl/kerkapp
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Zondag 5 januari       
Dorpskerk   9.30 uur ds. H.J.T. Lubbers, Woudenberg, beroepen predikant 
  17.00 uur ds. J. van Dijk, Ridderkerk 
Bethelkerk   9.30 uur geen dienst 
  17.00 uur prop. M.A.H. Rolfes, Oud-Beijerland 
Collecten:   1. Woord en Daad, adoptiekinderen 
    2. Instandhouding  eredienst 
Deurbussen:    Evangelisatiewerk 
 
Zondag 12 januari        
Dorpskerk   9.30 uur ds. T. Beekman, Sommelsdijk 
  17.00 uur ds. W.P. Emaus 
Bethelkerk   9.30 uur ds. W.P. Emaus 

  17.00 uur ds. A. van Lingen, Bodegraven 
Collecten:   1. Ondersteuningen 
    2. Instandhouding  eredienst 
Deurbussen:    Evangelisatiewerk 
 
Zondag 19 januari       
Dorpskerk   9.30 uur ds. W.P. Emaus 
  17.00 uur ds. M.J. Paul, Oegstgeest 
Bethelkerk   9.30 uur ds. N.F.L. de Leeuw, Sirjansland 

  17.00 uur ds. C. Budding, Urk 

Collecten:   1. Jeugddiaconaat, ondersteuning Servië 
    2. Instandhouding  eredienst 
Deurbussen:    Evangelisatiewerk 
 
Zondag 26 januari       
Dorpskerk   9.30 uur prop. J. de Vries, Papendrecht 
  17.00 uur ds. W.P. Emaus 
Bethelkerk   9.30 uur ds. W.P. Emaus 

  17.00 uur ds. C. Boele, Polsbroek 

Collecten:   1. Vereniging Vrienden van Padureni 
    2. Instandhouding  eredienst 
    3. Onderhoud Dorpskerk 
Deurbussen:    Evangelisatiewerk 
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Dorpskerk, contactpersoon: Tineke van de Wetering (06-11141885) en Kitty Schipper 
(06-41172381) 
 
Zondag 5 januari  

’s morgens: Rianne van der Linden 3+, Tineke van de Wetering 3+, Mathilde van  
  Nieuwaal, Florence Schrijvershof, Brechtje Vedder, Jet van Belle,  
  Lizzy de Geus 
’s middags: Tirza Barendrecht, Annelies Kot, Noëlle Boudesteyn 
 
Zondag 12 januari  

’s morgens: Anne-Co Kalis 3+, Lize-Lotte Schrijvershof 3+, Nelleke van Kessel,  
  Emely Hollaar, Emily Boudesteyn, Jasmijn Boertjes   
’s middags:  Caroline Koppejan, Marianne de Muijnck, Julia Koppejan,  
  Madeleine Moree     
 
Zondag 19 januari 

’s morgens: Dineke Mol 3+, Kitty Schipper 3+, Elize Roestenburg, Lydia Brussaard, 
  Loïs Mol, Naomi Koolmees 
’s middags:  Carina Keijzer, Gerdiene van Dijk, Levi Ligthart 
 
Zondag 26 januari 

’s morgens: Jojanneke Romeijn 3+, Marianne van der Veen 3+, Hilde van Dijk,  
  Jacoline Weeda, Maartje Vedder, Lisa Schipper 
’s middags:  Gerdien Ligthart, Margo Blaak, Sarah in ‘t Veld 
 
 
Bethelkerk, contactpersoon: Liesbeth Dam (06-45377701) 
 
Zondag 5 januari 

’s morgens: geen dienst 
 
Zondag 12 januari 

’s morgens:  Liesbeth Dam, Shanelly Schep 
 
Zondag  19 januari 

’s morgens: Anneke Noordhoek, Diangelo Schep 
 
Zondag  26 januari 

’s morgens: Margriet van Everdingen, Sifra Bos 
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Hierbij volgen de namen van de gemeenteleden, die in het afgelopen jaar 2024  
uit dit leven werden weggenomen: 
 
 
14 januari  Lena Jannetje van der Stel-Hokke,   
   Burg. Hammerbaan 1,     93 jaar      
12 maart  Lijntje van Dijk,     94 jaar 
   Zomerplein 91 te Puttershoek,     94 jaar      
2 april   Teuntje van de Ree-Breederveld 
   Rembrandtplein 110,      92 jaar 
9 mei   Elizabeth Jacoba Bouman-van Rijswijk 
   Bosboomstraat 9,     87 jaar 
2 juni   Willem de Koning 
   Zinkweg 26,     88 jaar 
4 juni   Maatje Janna Cornelia Dirkje Baaij 
   Koninginneplein 27,     60 jaar 
9 juni   Marinus Pieter de Reus 
   Karrespoor 80,     70 jaar 
13 juni   Neeltje Swank – Baars 
   Woonzorgcentrum d’Amandelhof, Capelle aan de IJssel,  102 jaar 
23 juni   Maria Schelling – Snel 
   Gravin Sabinastraat 28, Zuid-Beijerland,     90 jaar 
19 augustus  Cornelis Pieter van der Linden 
   Open Waard,     89 jaar 
17 september  Meeuwis Bochoven 
   De Gravin, Huisje de Akker,     93 jaar 
1 oktober  Hendrik Pieter van den Berg 
   De Rembrandt, Rembrandtplein 5,     84 jaar 
3 november  Hanna Maria Margaretha Pegels-Slingerland 
   Helen Parkhurstweg 26,     46 jaar 
 
 
 
HEERE, maak mij mijn einde bekend en wat de maat van mijn dagen is, zodat ik weet 
hoe vergankelijk ik ben. Zie, U hebt mijn dagen een handbreed gemaakt en mijn 
levensduur is voor U als niets. Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht, hoe vast hij 
ook staat.                    Psalm 39 vers 5 en 6 
 



8 

(Belijdenis)catechese  

De catechisaties worden weer vervolgd op maandag 6 en dinsdag 7 januari. We hopen 
jullie allemaal weer op de bekende tijden te ontmoeten. Zoals afgesproken: breng je 
Bijbel, je catecheseboekje en een pen mee. We hopen weer meer te leren uit de Bijbel 
en de belijdenis van de kerk. En…ouders let u erop dat uw kind(eren) trouw de catechi-
saties bezoeken? Trouw zijn in de dingen van Gods koninkrijk is nodig en om daarop te 
wijzen toch eigenlijk overbodig…?? 

ds. W.P. Emaus 
 
Bijbelkring 

De volgende  (gemeentebrede) Bijbelkring is donderdag 16 januari. We bespreken het 
vijfde bijbelstudie uit het boekje ``Goudkoorts’’, geschreven door dr. H. van den Belt. 
Het gaat over Romeinen 4: Gods belofte. We beginnen om 20.00 uur in Maranatha. U 
bent hartelijk welkom en we hopen op een gezegende avond! 

ds J. van Dijk 
 
Huwelijkscatechese 

Op maandag 27 januari beginnen we met de huwelijkscatechese. Met vijf (aanstaande) 
echtparen hopen we samen te komen en na te denken over de Bijbelse betekenis van 
het huwelijk, communicatie in het huwelijk, seksualiteit en gezinsvorming, huisgods-
dienst en wat verder ter sprake komt. De vervolgdata staan gepland op 10 februari en 3 
maart. We zien er naar uit om jullie te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan bij 
een open Bijbel. Hartelijke groet, Johan en Lydia Brussaard 
 
Israëlavond 2025 

Op 24 januari 2025 wordt een Israëlavond georganiseerd in de Dorpskerk die begint 
om 20.00 uur (kerk open 19.30 uur). Sprekers Geert de Korte (woonachtig in Jeruzalem 
en uitgezonden door het Centrum voor Israël Studies} en ds. M. Messemaker gaan in 
op het thema “Luisteren naar de Thora” en gaan ook samen in gesprek over het onop-
geefbaar verbonden met Israël, in Nederland en in Jeruzalem. Daarnaast luisteren we 
naar mevrouw Rodrigues, zij vertelt haar levensverhaal. De avond wordt muzikaal om-
lijst met diverse musici die o.a. Joodse muziek ten gehore brengen, een gelegenheids-
koor, afgewisseld met samenzang. Er zal een collecte voor het CIS (Centrum Israël 
Studies)  worden gehouden. Als jongeren en ouderen kunnen we ons soms afvragen: 
Israël, wat moet ik er mee? Op deze avond wordt ons vanuit christelijk en joods per-
spectief richting gewezen! 
Iedereen van harte welkom! 
 
Dank 
Heel hartelijk willen we u bedanken voor de vele uitingen van betrokkenheid die we in 
achterliggende weken uit uw midden ontvingen. 
We zijn dankbaar u te kunnen vertellen dat het goed met ons gaat. Met name Rachel en 
Juda zijn nog veel in Oud-Beijerland te vinden; bij de JV, soms in de erediensten en 
van tijd tot tijd bij andere activiteiten. Fijn dat het kan en dat we merken dat ze welkom 
blijven. Dankbaar zijn we ook dat we langzaam maar zeker ons plekje vinden in de 
kerkelijke gemeente en in de stad alhier. De HEERE is voorop gegaan en dat blijft Hij 
doen. We volgen biddend, verlangend Zijn voetstappen te drukken. Er groeien ook 
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individueel contacten en dat helpt bij het ‘ingroeien’ in de gemeente en in het stadse 
van Capelle aan den IJssel.  
Van harte bidden we u en jullie allen een rijk gezegend nieuwjaar toe, in voor- en te-
genspoed, persoonlijk maar ook als gehele gemeente.  
‘De God van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, 
opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.’ (Rom. 
15:13)  
 
Met een hartelijke groet in verbondenheid, mede namens Elsbeth en onze kinderen 
Rebekka & Wouter, Rachel, Juda, Matthan, Boaz, Rhodé en Sifra, 
 
J.J. ten Brinke vdm 
(Paganinistraat 18, 2901 KG Capelle aan den IJssel 
010-5036061 / jjtenbrinke79@gmail.com)  
 

 
Tweede dienst Goede Vrijdag 

De Algemene Kerkenraad heeft onlangs besloten om vanaf 2025 op Goede Vrijdag een 
tweede dienst te beleggen. Goede Vrijdag is een belangrijke dag binnen het kerkelijk 
jaar. De kruisiging van de Heere Jezus Christus is een heilsfeit om eerbiedig en zwij-
gend bij stil te staan. Het gaat om een moment van grote betekenis. De Heere bracht hét 
offer aan het kruis. Voor onze zondeschuld stierf Hij. Juist onze kinderen moeten dat al 
vroeg in hun leven weten. Daarom is deze ochtenddienst in het bijzonder voor de kin-
deren ingesteld. Echter ook voor de ouders is het een goed moment om samen met de 
kinderen stil te staan bij hetgeen de Heere voor ons gedaan heeft. De Goede Vrijdag 
krijgt hierdoor extra aandacht en beleving. Een dag om stil van te worden! De Heere 
kan dit zegenen en onze kinderen al vroeg in hun leven het besef geven dat de Heere uit 
zondaarsliefde Zijn leven gaf. Wij moedigen u dan ook aan om deze dag vrij te houden. 
Jong en oud zijn van harte uitgenodigd. Dominee J.J. ten Brinke hoopt voor te gaan in 
deze dienst. We hopen bij vervulling van de vacature in wijk Oost dat één van onze 
eigen predikanten de dienst mag leiden. Schrijf het dus direct in uw agenda; 
‘ochtenddienst Goede Vrijdag 18 april 2025, een belangrijke dag!’ 
 
Goedkeuring begrotingen 2025 

De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 5 december jongstleden de 
begrotingen 2025 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen 
goedgekeurd. 
 

Voor vragen naar aanleiding van bovenstaande kunt u contact opnemen met de scriba 
van de Algemene Kerkenraad, ouderling J. Klaasse. 
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Dank 

Veel dank voor alle  goede wensen, die we  rondom de Kerstdagen en de jaarwisseling 
mochten ontvangen. Al deze blijken van medeleven hebben ons opnieuw goed gedaan. 
Wederzijds wensen we u en jullie een gezegend nieuw jaar toe. Wat het nieuwe jaar 
ons zal brengen, is voor ons verborgen. Wel weten wij dat ook het jaar 2025 “een jaar 
onzes Heeren” zal zijn. Een jaar waarin de Heere ons opzoekt met Zijn heil- en troost-
rijk Woord. Ook het nieuwe jaar valt onder het heden van de genade. De Heere geeft 
ons nog kostbare genadetijd.  Laten we deze genadetijd uitkopen; immers de tijd is 
kostbaar en zal eens in de eeuwigheid overgaan… 
Daarom: “Zo gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil-en troostrijk woord, Ver-
hardt u niet, Maar laat u leiden”  (Ps. 95). 
 
Groet  

Aan het begin van dit nieuwe jaar voor u en jullie allen een hartelijke groet van ons 
beiden uit de pastorie aan de Zinkweg,   
         W.P. Emaus, v.d.m. 
 
Verantwoording 

Ds. Emaus ontving tijdens bezoek € 10,- voor de kerk. Met dank vermeld.  
 

Beroepingswerk 
Op vrijdag 27 december 2024 zijn de voorzitter van de wijkkerkenraad en beroepings-
commissie, de ouderlingen Luijendijk en Kranendonk, de beroepsbrief wezen brengen 
bij dominee Lubbers. Op die manier wordt het beroep verder geformaliseerd en is in-
formatie gedeeld over de (wijk)gemeente en in het algemeen. Het beroep is ingegaan 
op 3 januari en uiterlijk op vrijdag 24 januari moet de beslissing bekend gemaakt wor-
den. We bevelen de dominee, zijn gezin en de gemeenten van Woudenberg plus Oud-
Beijerland in de gebeden aan. Het adres van de familie Lubbers is Jacobshoeve-erf 6, 
3931 RZ in Woudenberg. 
 
Pastoraat 
Als er zaken zijn om te delen qua voorbede, kerkblad en pastoraal contact voor onze 
wijk verzoeken wij u om dit te delen met de scriba van de wijkkerkenraad, ouderling A. 
in ’t Veld via kerkenraadoost@hervormdoudbeijerland.nl of 06-29157441.  
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Diaconiecollecte van zondag 5 januari 2025 

Bestemming: Woord en Daad adoptiekinderen      
                                        
De opbrengst van 
deze collecte zal 
bestemd zijn voor 
onze adoptiekin-
deren van Woord en 
Daad. Als gemeente 
zijn wij verantwoor-
delijk voor 10 adop-
tiekinderen uit Ban-
gladesh, India, de 
Filipijnen, Burkina 
Faso en Guatemala. 
Woord en Daad 
werkt in deze landen 
samen met christelijke partnerorganisaties. Dankzij deze sponsoring leren de kinderen 
lezen, schrijven en andere vakken. Daarnaast krijgen zij christelijke normen en waar-
den mee, en ontvangen voeding en medische zorg. Een kind in het sponsorprogramma 
kan het verschil betekenen voor een gezin! We bevelen deze collecte van harte bij u en 
jou aan.  
 
Diaconiecollecte van zondag 12 januari 2025 
Bestemming: Ondersteuningen 
 
Als financiële problemen de dagelijkse levensbehoeften zoals eten, kleding, huisves-
ting, energievoorziening e.d. raken en deze problemen zijn acuut, dan kan de diaconie 
helpen door het verstrekken van een gift of lening. In principe wordt diaconale steun 
verleend in de vorm van een gift als afspiegeling en getuigenis van Gods royale barm-
hartigheid. Wanneer wij omzien naar mensen in financiële nood mogen we daar een 
voorbeeld aan nemen. Het helpen met een gift is daar een mooie manier van. Er zijn 
echter ook situaties denkbaar waarbij helpen door middel van een lening een goed al-
ternatief is. Ook deze collecte bevelen we van harte bij u en jou aan. 
Diaconiecollecte van zondag 19 januari 2025 
Bestemming: Jeugddiaconaat - ondersteuning Servië 
 
Eind april 2025 hopen we met een groep jongeren een week naar Servië te gaan. Hier 
willen we ons inzetten voor de bevolking daar, in het bijzonder voor dominee Alexan-
der Subotin en de mensen die bij zijn gemeente horen. In het afgelopen jaar zijn we als 
jeugddiaconaat al op verschillende manieren bezig geweest voor dominee Subotin.  
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Zoals u weet hebben we dankzij uw steun een andere bus voor hem kunnen kopen, 
waarmee hij eten rond kan brengen bij dorpjes in de omgeving en gemeenteleden op 
kan halen om naar de kerk te gaan. Deze bus wordt daar nu optimaal gebruikt. Heel 
mooi om te zien. Tijdens de jongerenreis hopen we praktisch aan de slag te gaan door 
gebouwen/straten op te knappen. We brengen eten rond onder de Roma en ondernemen 
activiteiten met ouderen en kinderen. Om dit te kunnen doen, hebben we uiteraard geld 
nodig en daarom vragen we uw steun.  
Wilt u ons en daarmee onze broeders en zusters in Servië helpen, zodat wij ons namens 
onze hele gemeente kunnen inzetten voor Gods kinderen daar? Naast financiële steun 
vragen we u ook om gebed! Bij voorbaat heel hartelijk dank!  

Het Jeugddiaconaat 

 
Diaconiecollecte van zondag 26 januari 2025 
Bestemming: Vereniging Vrienden van Padureni 
 
Het evangelie gaat 
verder 

We doen veel aan 
hulpverlening onder 
de allerarmsten in 
Babele en Padureni 
in Roemenië. Maar 
belangrijker nog is 
de ondersteuning van 
Roma evangelist 
Petre Mircea. Hij 
deelde het volgende 
met ons: "Met het 
team uit Padureni 
zijn we naar een Ro-
ma dorpje geweest 
zo'n 40 km van 
Padureni om daar te 
evangeliseren, 
zomaar langs de weg. Er was veel honger naar Gods Woord. In dit plaatsje is geen kerk 
en de mensen hadden nog nooit het evangelie gehoord, dat er redding is voor zondaren 
enkel uit genade. Men vroeg Petre om iedere zaterdagavond terug te komen naar dit 
dorpje, iemand heeft zijn huis opengezet voor belangstellenden. We vragen uw gebed! 
Bid of de dat de Heere deuren wil openen in dit kleine plaatsje. Uiteraard ondersteunen 
wij als vereniging vrienden van Padureni dit initiatief van harte. 



14 

 
Hulp voor de armen 

Al vele jaren stellen donateurs van 
de Vereniging vrienden van 
Padureni ons in staat dit werk van 
barmhartigheid vorm te geven onder 
de Roma bevolking op het platte-
land van Roemenië. Dit keer zijn er 
50 gezinnen en/of alleenstaande 
ouderen geholpen. De Heere werd 
soms letterlijk geloofd en geprezen 
voor Zijn goedheid en dat gewoon 
op straat. Naast onze dank aan God 
ook u als donateurs hartelijk be-
dankt. 
Met name in de winterperiode is 
zwaar voor deze bevolking. Stook-
hout is een primaire levensbehoefte. 
Niet alleen om het huis enigszins te 
verwarmen, maar ook omdat hout 
wordt gebruikt om op te koken. 
Stookhout is ook daar inmiddels erg 
prijzig en daarnaast wordt het elke 
winter weer een steeds grotere 
uitdaging om voldoende hout aan te kunnen schaffen. Het aanbod is laag en de vraag 
hoog en dat was dus ook dit jaar weer te merken aan de prijs. Goed doen aan allen, dat 
is wat we ook in Padureni en Babele trachten te doen. Door met o.a. levensmiddelen en 
stookhout de liefde van Christus zichtbaar te maken. En daarnaast waar maar mogelijk 
het evangelie te delen. De nood van de kerkgangers is uiteraard beter bekend als die 
van de andere dorpsbewoners. Toch maken we bij het uitdelen van de goe-
deren principieel geen onderscheid tussen kerkganger en niet-kerkganger. Wij zijn niet 

geroepen om te oordelen, maar 
om te delen. Om anderen te 
laten delen in wat we zelf door 
Gods goedheid ontvangen heb-
ben. Daarnaast investeren we in 
de opleiding van een opvolger 
van onze evangelist. Want het 
Woord van onze God moet ook 
in Roemenië voortgang hebben. 
Zo dragen wij uit liefde voor 
God de lasten van de Roma. 
Draagt u weer mee?  
 
We bevelen deze collecte van 
harte bij u en jou aan.  
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Kaartje sturen 
3 januari hoopt Hans v.d. Male (bewoner Zuidwester) jarig te zijn. Hans wordt dan 71 
jaar. Zijn adres is: Multatulipad 1, 3261 SL Oud Beijerland. Maakt u hem blij met een 
mooie kaart ? 
 
17 januari hoopt Ella Buitendijk (bewoner Zuidwester) jarig te zijn. Ze hoopt dan 69 
jaar te worden. Ook haar adres is: Multatulipad 1, 3261 SL Oud Beijerland. Ze is heel  
blij met een mooie kaart.  
Wilt u haar een kaartje sturen?          
 

 
Beste bezoekdames van de HVD 

Namens het bestuur zeggen wij u hartelijk dank voor uw inzet van het afgelopen jaar. 
Vele oudere gemeenteleden konden weer bezocht worden. Op dinsdag 28 januari 2025 
is de jaarvergadering. Wij nodigen u hartelijk uit in Maranatha. Vanaf  9.30 uur staat de 
koffie klaar en om 09.45 uur willen we beginnen. Ook nieuwe medewerkers zijn op 
deze morgen welkom! We vinden het fijn als u bij verhindering even belt naar  0186 
618749.  
 
Tot ziens in Maranatha en hartelijke groet, 
bestuur Hervormde Vrouwen Dienst 
 
Ontvangen gift voor de Hospice  
 via mevr  G. van der Heiden 2x   €  10,00 
 
Namens bestuur HVD hartelijk dank 
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Actie Kerkbalans 2025 

We kunnen ons weleens afvragen: Waarom is de kerk van waarde voor deze wereld? 
Omdat zij een hoge roeping heeft. Aan haar is immers de Bijbel, het Woord van God, 
toevertrouwd en zij heeft de taak om het Evangelie onder de mensen bekend te maken. 
Wat houdt dit Evangelie dan in? Dat er voor zondige en verloren mensen vergeving, 
genade en eeuwig leven is door het geloof in Jezus Christus, Die gisteren en heden De-
zelfde is tot in eeuwigheid. Omdat de kerk van blijvende waarde is, heeft zij wel blij-
vend onderhoud nodig. Zodat de grote waarde die de kerk heeft in ons dorp, blijvend 
waarde mag houden voor ons en onze kinderen.  
 
Organisatie actie Kerkbalans 

De dames van het kerkelijk bureau (met degenen die hen bijstaan) zijn al maanden be-
zig met de voorbereidingen voor de Kerkbalans. De Kerkbalans is namelijk de belang-
rijkste bron van inkomsten voor de gemeente. De hoogte van de opbrengst geeft dan 
ook de financiële betrokkenheid weer.  
 
Maar wat houdt nu eigenlijk de Kerkbalans in?  

Al ruim 50 jaar bestaat het begrip ‘kerkbalans’. Het is destijds in het leven geroepen 
om een beroep te doen op de plaatselijke gemeente voor een financiële bijdrage. Toch 
leven er nog vragen binnen de gemeente, zoals hierbij genoemd: 
 
Voor wie is de opbrengst van de Kerkbalans? 

De opbrengst van de kerkbalans is bestemd voor de plaatselijke gemeente. 
   
Komt een bijdrage aan de Kerkbalans in aanmerking voor belastingaftrek? 

Ja, de flyer van de kerkbalans vertelt hierover meer.  
 
Het college van kerkrentmeesters is dankbaar dat de financiële betrokkenheid van de 
gemeente groot is. Mogen we daarom weer een 
vrijmoedige oproep doen, aan u en jou, in de actie 
Kerkbalans? Opdat Zijn dienst, Zijn Evangelie, 
Zijn Woord voortgang mag hebben!  Mag het zo 
zijn, zoals het ging tijdens de allereerste ‘actie 
Kerkbalans’ in de Bijbel ‘en ze zeiden tegen Mozes: 
Het volk brengt veel, meer dan toereikend is ten 
dienste van het werk dat de HEERE geboden heeft 
te doen.’ (Exodus 36:5)  
 
Hartelijk dank voor uw jaarlijkse bijdrage. 
Namens het College van Kerkrentmeesters 
Kees Voordijk (voorzitter)  
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Kerkelijke Bijdrage invoeren in de Kerkapp 

Vanaf 2025 is het ook mogelijk uw toezegging of betaling voor de Actie Kerkbalans in 
de Kerkapp te doen. Wij verwijzen u naar het bericht op de tijdlijn dat rond 11 januari 
2025 geplaatst wordt.  
 
Verantwoording 

 
Ontvangen collectegeld (digitaal/per bank/contant):  
Instandhouding eredienst/Kerkbeheer     €      474,00 
  
Onderhoud gebouwen/Dorpskerk      €        47,00 
 
Collecte 
15-12-2024 instandhouding eredienst     €   1.276,47 
          €   1.797,47 
 
 
Uiteraard kunt u uw bijdragen voor de collecten ook overmaken op de bankrekeningen: 
- NL74RABO 03511 05 840 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente: 
 - collecten Diaconie 
 - deurbussen 
- NL81RABO 03511 27 054 t.n.v. Hervormde Gemeente: 
 - collecten instandhouding eredienst 
 - overige collecten kerkrentmeesters (graag het doel van de collecte in de om-
schrijving vermelden) 
 
Fonds collectebonnen Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
Rabobank: NL49 RABO 0351 1253 02 

 
Reserveren 

Reserveren van de keuken of van een zaal kan uitsluitend via de e-mail en uiterlijk 24 
uur van tevoren. Dit geldt voor elke vereniging, commissie, club of kring. Ook als jul-
lie zelf een sleutel hebben graag eerst mailen, zo voorkomen we dubbele afspraken. 
 
Met vriendelijke groet, 
team Maranatha 
 
 
MAILADRES:  info@kcmaranatha.nl 

mailto:info@kcmaranatha.nl
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Deurbussen in de maand januari  
 

De opbrengst van de deurbussen zijn deze maand bestemd voor het evangelisatiewerk. 
Hoe vreemd zou het zijn als er niets in ons dorp van Gods gemeente te merken zou 
zijn, niet in onze leefwijze, onze omgang met elkaar, niet in onze gesprekken, onze 
gastvrijheid, niet in hulpvaardigheid en vriendelijkheid. 
 
Hoe apart zou dat zijn, geen uitstraling, alles binnenshuis, alles binnen de gemeente. 
We horen de Heere Jezus in Mattheus 5 over zout en licht spreken. ‘U bent het zout 
van de aarde, U bent het licht van de wereld’. En ‘Laat uw licht alzo schijnen voor de 
mensen’. Hoe is dat bij ons – in eigen leven, als gemeente? Laten wij Gods licht schij-
nen in ons dorp, in onze omgeving, op ons werk, in ons gezin? Goede vragen om eens 
over na te denken!   
 
Waarom evangelisatie? Wij wonen midden tussen mensen die niet in God geloven en 
hebben voortdurend contacten met hen. Vaak vinden we het moeilijk om te praten over 
God: je durft niet goed, je vindt dat je het niet kunt, je wilt mensen er niet mee lastig 
vallen. En ja, heeft het wel zin? En toch…moeten we als kerk leren om naar buiten te 
kijken. Zodat we al die mensen zien die God en Zijn Evangelie niet kennen. Het kan 
toch niet zo zijn dat we als kerk aan de pomp blijven staan: iedere zondag tanken we 
bij, maar doordeweeks rijden we helemaal niet. Het Evangelie wat we zondags horen is 
bedoeld om op de andere dagen uit te delen. Helpt u mee om het Evangelielicht te ver-
spreiden? 
 
Als evangelisatiecommissie  weten we ons geroepen om het Evangelie door te geven. 
De blijde boodschap dat er bij God verlossing, redding en zaligheid te krijgen is voor 
ons zondige mensen. 
Jullie gift besteden we aan: bijbels, flyers, allerlei evangelisatiematerialen en banners 
etc. bestemd voor de Kidsclub, de Emmauscursus, de Open Dorpskerk, op de markt, de 
bijbelhuisjes, de Kerst- en Paas Sing-in, het bezoekwerk van nieuw ingekomenen, de 
welkomstcommissie, de Vakantie Bijbelclub. Ook is het plan om dit jaar avonden te 
beleggen om elkaar toe te rusten in eigen omgeving het Evangelie uit te dragen  
Een veelheid aan activiteiten, boven alles…Bidt u met ons mee om de zegen en de hulp 
van de Heere om als gemeente Gods reddende Boodschap meer zichtbaar te maken in 
ons dorp. 
 
Mogen we rekenen op uw steun? 
Hartelijke groet, 
namens de evangelisatiecommissie,                                                                                                                                          
Willian Goedhart, Anneke Hollemans, Jojanneke Nederlof, Albertine Wander, Angela 
Wouterse, Peter van Dam, Cor Niels Paans, Pieter Prooij en Cees Brussaard. 
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Beste jongens en meiden 
Wat fijn dat jullie en vele belangstellenden aanwezig waren bij de viering van het 
Kerstfeest. Wat hebben jullie goed je best gedaan met het opzeggen van de teksten en 
het zingen van de liederen. Het thema was: ‘Geef ons Vrede’. Echte vrede in je hart, 
daar mocht meester Tjeerd ons over vertellen. ‘Hij heeft gedacht aan Zijn genade’ 
 
27 december bestond zondagsschool Samuël 120 jaar. Dank aan God dat dit mooie 
belangrijke werk al zo lang mag plaatsvinden in het midden van de gemeente. Op dit 
moment mogen we iedere zondag bijna 90 kinderen het Evangelie vertellen.  
‘Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op genera-
tie’ (psalm 72:5)  
Op 12 januari hoopt de zondagsschool weer te beginnen. Alle kinderen van 4 t/m 12 
jaar zijn van harte welkom. Misschien ben je pas 4 jaar geworden en nog nooit op de 
zondagsschool geweest. De juffen van groep 1 kijken uit naar jullie komst in het han-
denarbeidlokaal. De zendingsbusjes zijn dit seizoen bestemd voor stichting Priscilla. 
Deze stichting draagt bij aan ouderenzorg in Oost-Europa. Mevrouw Emaus heeft hier 
een bestuurlijke functie in. Help jij ook mee om een mooi bedrag bij elkaar te sparen?  
De leiding wenst jullie Gods zegen voor het nieuwe jaar! 
 
Deborah, Annalijne, Fija, Gerdiene, Agnes, Sarah, Henriëtte, Mieke, Marco, Petrine, 
Tjeerd, Ruben, Elize, Arjan, Johan, Corine 
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Beste tieners 
We wensen jullie een gelukkig, mooi, gezond, gezegend en verwachtingsvol 2025! 
In jullie agenda kunnen jullie de volgende datums zetten voor de tienerclub. 
We hopen elkaar weer te ontmoeten op: 
Zondag 5 januari 
Is er weer tienerclub en we hopen met elkaar na te denken over het thema: Bidden met 
verwachting. Maranatha zaal 1 om 12:00 uur, Hartelijk welkom! Neem jij je bijbel en 
een pen mee? 
Zaterdag 11 januari  
Staat er een sportieve avond op het programma we hopen met elkaar te gaan schaat-
sen. Heb jezelf geen schaatsen geen probleem, die kunnen we daar huren. Handschoe-
nen zijn wel verplicht. En een muts en warme kleding is wel zo comfortabel. Verdere 
info volgt nog op de TC-app. Dus geef je op zodra het kan. 
Zondag 19 januari   
Hopen we met elkaar na te denken over het thema: Israël. We zien jullie graag met 
bijbel en pen om 12:00 in Maranatha. 
Zaterdag 25 januari 
Organiseren we een film en chill avond. Een avond vol ontspanning en gezelligheid. 
Geef je op in app en zodat we voor iedereen genoeg lekkers en te drinken hebben. Jij, 
komt toch zeker ook? 
Zondag 2 februari 
Denken we met elkaar na over het thema: ‘Gods leiding in je leven’. Graag je bijbel en 
een pen meenemen. We hopen jullie ook in 2025 allemaal weer trouw te zien! Hartelij-
ke groet namens alle leiding van de tienerclub ‘t Visnet, 
Andre, Yvette, Wendy, William en Joanne, Gerard, Rens, Rosalie, Adriaan en Elvira, 
Elise, Mirjam, Yesper, Anthon. 

Onze eerste ochtend in het nieuwe jaar dat we weer bij elkaar komen zal zijn op dins-
dag 7 januari. We vervolgen de serie Bijbelstudie’s over Ruth en zijn aangekomen bij 
de 6e Bijbelstudie, die gaat over Ruth bij Boaz op de dorsvloer, ze gaat Boaz benaderen 
voor een huwelijksaanzoek. 
Op deze ochtend vindt ook de ALV plaats. Cora Bakker heeft zich niet herkiesbaar 
gesteld voor een nieuwe periode, en dus zal er gestemd worden voor een nieuwe 2e 
voorzitter. Laat u/je gedachten vast gaan voor een mogelijke kandidaat. 
Marijke Munneke en Margo Kleinjan staan op het rooster om koffie te schenken, Cora 
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Bakker en Anneke Nelemans verzorgen de traktatie. Ilse Brussaard zal op de kleine 
kinderen passen. 
Op woensdagavond 15 januari vindt er in plaats van een Bijbelstudieavond, een creatie-
ve avond plaats. Inloop 19.45 uur, start 20.00 uur in Maranatha. 
Op dinsdagmorgen 21 januari behandelen we Bijbelstudie 7, het vervolg op het aan-
zoek van Ruth, wat gaat Boaz doen? Kasja Prooij en Marjolein Vink schenken de kof-
fie, Annelies Bravenboer en Riet van de Sluijs zorgen voor de traktatie. Wie er op de 
kleine kinderen past, is bij dit schrijven nog niet bekend. Beide ochtenden starten we 
om 9.30 uur in Maranatha, de koffie staat klaar om 9 uur. We ronden af om 11.30 uur.  
Een warm welkom aan alle vrouwen om onze ochtenden/avond te bezoeken, ook als u/
je nog niet eerder geweest bent. 
Een hartelijke groet namens Liesbeth, Cora, Albertine, Janet, Agnes, Kasja en Margo 

Vruchtbaar 
 

En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht; het kwam op en groeide, 
en het ene droeg dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderdvoudig. En Hij 
zei tegen hen: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. (Markus 4) 
 
In Markus 4 vertelt Jezus over zaad dat ook in goede grond valt en rijke vrucht voort-
brengt: dertig-, zestig-, of honderdvoudig. Hij sluit af met de oproep: "Wie oren heeft 
om te horen, laat hij horen." Dit roept een belangrijke vraag op: wat betekent vrucht-
baarheid? Wanneer dragen Gods woorden vrucht in ons leven?  
Het is mogelijk om heel actief en productief te lijken, terwijl die drukte ons juist on-
vruchtbaar maakt. Wat blijft er écht over van al dat gehaast? Vaak blijken perioden van 
rust, waarin aandacht en liefde centraal staan, juist de vruchtbaarste momenten. In Je-
zus’ verhaal over de zaaier valt iets op: de zaaier zaait, slaapt, en ziet het zaad groeien. 
Er wordt niets gezegd over ploegen, bemesten of beschermen. Dat valt op! De aarde 
draagt vanzelf vrucht. Dit benadrukt een diepere waarheid: de kracht van het Konink-
rijk van God ligt in God zelf en niet in menselijke inspanning. Onze cultuur verheerlijkt 
menselijke prestaties, kennis en creativiteit. Niets mis mee, toch? 
Toch; niet het vele is goed, maar het goede is veel. Maar deze vertelling wijst ons op 
een andere realiteit: Jezus kwam van God, volbracht het verlossingswerk, en werkt nog 
steeds in ons en door ons heen. Wij zijn de akker waarin Hij zaait. 
Vruchtbaarheid ontstaat wanneer we leren loslaten, luisteren, bidden, en ontvankelijk 
worden. De mooiste momenten in ons leven blijken vaak niet door onszelf gemaakt, 
maar door Gods kracht in ons. Dit vraagt geen passiviteit, maar een bereidheid om te 
stoppen met jagen naar leegte en te antwoorden op Zijn oproep. De adventstijd ligt net 
achter ons. Verwachten en uitzien. Blijvend. We werden en worden uitgenodigd om stil 
te staan bij vruchtbaarheid in ons leven. Door te vieren, te bidden, lief te hebben, en 
beschikbaar te zijn voor het werk van God, krijgt het Evangelie vorm in ons en door 
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ons. Wat was een vruchtbare periode in jouw leven? En ben je nu, in 2025 bereikbaar 
en beschikbaar om in Zijn wijngaard te werken? Kinderclubwerk, bezoekwerk, evange-
lisatiewerk, verenigingswerk, Gemeentewerk. 
 

Laten we de vreugde van advent nogmaals omarmen, het zaad dat God in ons leven 
zaait verwelkomen, en bidden dat Hij ons vruchtbaar maakt voor Zijn Koninkrijk, en je 
stelt je beschikbaar voor het Gemeentewerk. Of je nu direct beschikbaar bent of op 
een later moment inzetbaar wilt zijn, of al actief bent binnen onze gemeente, wij nodi-
gen je uit om jezelf kenbaar te maken. Deel je profiel en geef daarbij inzicht in je talen-
ten en vaardigheden.  
 
Word ik altijd persoonlijk benaderd voor een openstaande vacature? 

Daar waar mogelijk; de coördinatoren Gemeentewerk kunnen ervoor kiezen om ge-
meenteleden rechtstreeks te (laten) benaderen of een oproep te doen in de gemeente-
app om het bereik te vergroten. Dit betekend dat je altijd aanvullend kunt reageren op 
een oproep. 

De komende periode hopen de volgende huiskringen op de aangegeven data en plaat-
sen bijeen te komen. 
 
Vrouwenkringen 
Ochtendkringen 

Kring 1 15-01-2025 Agnes Hensen, Adm. de Ruyterstraat 79, tel. 0186-615170 
Kring 2 22-01-2025 Ria van Driel, Sportlaan 58, tel. 0186-612998 
Kring 3 15-01-2025 Wendy Vermaas, Zinkweg 200, tel. 06-20906361 
 
Avondkring 

Kring 4 23- 01-2025 Annemarie Vis, Van Ghentstraat 30, tel. 0186-629496 
 
Avondkringen 

Kring 5 19-01-2025 Contact: Anneke Melissant, tel. 06-10506562 
Kring 6 07-01-2025 Jos en Liesbeth Dam, Sabinastraat 2, NBl, 
    tel. 06-45377701 
Kring 7 08-01-2025 Maranatha 
 
Voor inlichtingen over deze kringen kunt u bij de volgende gemeenteleden terecht:: 
Vrouwenkringen    Willy van den Boogaart, tel. 0186-615059 
Avondkringen   Adri Hensen, tel. 0186-615170 
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Hallo allemaal 
Na Enrico en Rhodé mogen wij 
ons ook voorstellen: wij zijn Bart 
en Mirthe Hoek, beiden 22 jaar 
oud. Afgelopen november zijn we 
getrouwd en sindsdien woonachtig 
in de Van Wassenaerstraat. Bart is 
al langere tijd lid van de gemeente 
en Mirthe is overgekomen uit de 
hervormde gemeente in Nieuwer-
kerk aan den IJssel, waar wij in 
het afgelopen jaar ook belijdenis 
van ons geloof mochten afleggen.  
In het dagelijks leven is Bart 
werkzaam als kwaliteitscontroleur 
in het fruit voor het Duitse bedrijf 
Global Fruit Point en Mirthe staat 
voor de klas als docente Neder-
lands op de Marnix in Dordrecht. 
In onze vrije tijd vinden we het 
erg leuk om te koken, een stad te 
bezoeken of af te spreken met 
vrienden.  
We voelen ons erg welkom in de 
gemeente, al moeten we soms 
onze weg nog wel vinden in het 
verenigingsleven.  
Wij bedanken onze vrienden voor de pen en geven hem door aan Jasper en Lisanne den 
Hartog. 
 
 

 
Dankbetuiging 

Hartelijk bedankt voor het medeleven, voor de kaarten, telefoontjes en bezoek n.a.v. de 
hartoperaties van mijn man. Onze dank gaat vooral uit naar de Heere, dat hij nog gesp-
aard mocht blijven. Tijdens één van de hartoperaties heeft hij een Tia gekregen, waar-
voor hij momenteel nog therapie krijgt.  
Vriendelijke groeten van Jasper en Teunie Versendaal 
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