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Het Gravinnenhuisje 

Een kleine aanbouw aan de kerk wordt 
het Gravinnenhuisje genoemd. De 
reden van deze naamgeving is dat de 
gravin Sabina van Egmont, dochter van 
de stichter van ons dorp Lamoraal van 
Egmont, in 1614 in dit kapelletje 
begraven werd.  In 1593 kwamen de 
bezittingen en de heerlijkheidsrechten 
van haar vader Lamoraal van Egmont in 
handen van Sabina. In maart 1595 (of 
1596, het jaar is niet geheel zeker) 
huwde zij in Delft met de graaf George 
Everhardt van Solms. Zij overleed in 
1614 te Delft, 52 jaar oud. Haar stoffelijk 

overschot werd, geheel volgens haar wens, in het gravinnenhuisje bijgezet. In 1925 is bij een 
verbouwing van de kerk een nieuw gravinnenhuisje gebouwd. De ondiepe kelder in het nieuwe 
gravinnehuisje, waar de loden kist thans in geplaatst is, wordt door een fraaie steen gedekt met 
het wapen van een latere ambachtsheer Jan de Cerff.  
Boven het graf is aan de wand een gedenksteen geplaats met een citaat uit haar eigen testament:  
‘ende ons lichaem der kerkelicke begraeffenisse in onse Heerlicheyt van Oudtbeijerland’ Sabina 
van egmont, prinses van Gaveren, gravin van Egmont, vrouwe van Beijerland 1562-1614 
Gravin Sabina liet in 1604 op haar kosten de kerktoren bouwen en schonk tevens de grote luidklok 
in deze toren. 
Op het bord naast het graf van 
Sabina leest men het volgende 
tijdvers: 
SabIIn Van EgMont WIIs, ooCk 
 troV prInCes In ’t LeVen 
 StIerf IVnI tWIntICh een, ’t LIICk 
rVst aLhIer beneVen. 
 
Als men de Romeinse cijfers I is 1, V 
is 5, W is 10, L is 50, C is 100 en M is 
1000, optelt, krijgt men in de eerste 
regel 1281, in de volgende 333. 
Samen 1614, haar sterfjaar. Onder 
het tijdvers staat: “Saligh sijn de 
dooden, die in den Heere 
sterven”. (Openb. 14:13). 
 
Tevens zijn twee archiefkisten is het 
gravinnenhuisje geplaatst. Eén voor 
de Diaconie en één voor de kerk. 
Imposante meubelstukken, 
voorzien van vele sloten. Een man 
alleen kon deze kisten niet openen, 
want de sleutels van de 
verschillende sloten waren over 



meerdere kerkenraadsleden verdeeld. Men moest dus met meerdere personen aanwezig zijn om 
de kisten te openen. Een beetje argwanend waren ze wel in de 17e eeuw, want uit die periode 
dateren de kisten. De kist met het opschrift Diaconie is van 1679, die met het opschrift Kerk werd 
een jaar later aangeschaft. In de antiekwereld zijn deze kisten tegenwoordig bekend als 
Neurenberger geldkisten, ook wel armada genoemd.  

 
 


